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Kuruluş yılı 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


“Kamboçya 
Devrim Ordusu bütün gücüyle direnişi sürdürüyor” 


© Vietnam'ın Kamboçya”dan çekilmesini öngören Bloksuz ülkeler karar tasarısı 


Güvenlik Konseyine sunuldu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Demokratik Kamboçya hükümeti, yaptığı açıklamada, Kamboçya devrim ordusunun saldırgan Vietnam birliklerine karşı ülkenin çeşitli bölgelerinde direnişi sürdürdüğünü bildirdi. 

Kamboçya'nın doğusunda ve kuzeydoğusun- da savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü Kamboçya birliklerinin Siem-Keap, Battambang ve 5,6 numaralı 

(Devamı Sa. 7, Sü.6'da) 


EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 


ÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


e Tahran, Tebriz,Meşhed,Kum, Abadan;Milyonlarca insan... 

e Amuzegar, İmami, Azheri, Bahtiyar, SAVAK, CIA, KGB... 

© Kara çarşaflı kadınlar en önde, petrol işçileri, memurlar, öğretmenler, esnaf grevde... 

© Amerikan ve Rus uzmanları kaçıyor... 


© İran sokaklarında bağımsızlık ve özgürlük fırtınası... 
On beş binden fazla şehit... Yüzbinlerce yaralı... 


İRAN HALKI AYAKTA... 


VE OAK GİDİYOR! 


Kumboçya Devrim Ordusu istilacılara karsı çeşitli bölgeler le direnme savaşını sürdürüyor. Vietnam birliklerinin cephe gerisinde de bir savunma hattı oluştu- 


ruldu. 


TRABZON' DA BİR KTÜ ÖĞRENCİSİ İLE TARSUS TiP İLÇE BAŞKANININ 


GAZİ EĞİTİM MÜDÜR MUAVİNİNİ VURAN KOMANDO YAKALANDI 


o Mehmet Tamer'i öldürmekten aranan Türközü Ülkü Ocakları Başkanı yakalandı 


ABD'nin adımı 
Doğu Perinçek 


A BD, artık Tayvan'a silah satmayacağını da açıklamış bulunuyor. Bilindiği gibi, ABD Çin ile diplomatik ilişkiler kurmak konusunda anlaşırken, Tayvan'daki ve Tayvan Boğazındaki askeri güçlerini çekmeyi kabul etmişti. Bununla beraber, anlaşmada ABD'nin Tayvan'a silah-satmayacağına dair herhangi bir hüküm yoktu Washington, birkaç gün önce Tayvan gericilerine silah satmayacağını da açıklamış bulunuyor. 
ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulması kararı, dünyada çeşitli yorumlara sebep oldu. Ancak ortada apaçık bir gerçek bulunmaktadır: Çin, ABD'nin dediğine gelmemiş, fakat ABD, Çin'in dediğine gelmiştir. Daha 


doğrusu dünyadaki gelişmeler, ABD'yi buna zorlamıştır. 

ABD'nin devrimci Çin gerçeğini kabul etmesinin ve askerlerini Tayvan'dan çekmesinin ne anlama geldiğini üç noktada toplamıştık: 

1. Dünya halkları için büyük bir zafer, 

2. ABD için önemli bir adım, 

3. Sovyetler Birliği'ne ağır bir darbe. 

Bu yazıda ikinci nokta üzerinde durmak istiyoruz. ABD nasıl bir adım atmaktadır, bu 

(Devamı sa. 7, sü. 9'da) 


HABER MERKEZİ 

19 Aralık günü Beşev 
ler semtindeki Şeker Öğrenci Yurdundan açılan ateş sonucu yaralanan Gazi Eğitim Enstitüsü Müdür Muavini Niyazi Altınkaya'yı. vuran komando yakalandı. 

Yakalanan komandonun Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde okuyan Yavuz Karaoğlan olduğu belirlendi. 


Mehmet Tamer isimli devrimciyi 3 Eylül 
1978 tarihinde öldürmekten dolayı aranan Eyüp Özmen ve Hüseyin Cidal isimli komandolar İzmir? 
de yakalandılar. Eyüp Özmen'in Ülkü Ocakları Türközü Şube Başkanı Hüseyin Cidal'ın da Ül 


(Devamı Sa. 7, Sü. 1'de) 


Davadan 


mesajı. -<gxeN 


2.Sayfada 


SÜMERBANK MAMÜLLERİNE ZAM YAPILDI 


Bir çift ayakkabı 
430 lira 


HABER MERKEZI Sümerbank'ın pamuklu, yünlü ve konfeksiyon ürünleriyle ayakkabı fiyatlarına yüzde 4 ile yüzde 39 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Sümerbank Genel Müdürü Celalettin Özgen yaptığı açıklamada zam oranının pamuklu ürünlerde ortalama yüzde 26, yünlülerde yüzde 27,5 ve ayakkabıda da yüzde 37 olduğunu söyledi. 
Zam kararının pamuk taban fiyatıyla dış a- 


(Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) 


Işık” ın istifası, dış politikada Ecevit” le anlaşmazlığa 


düşmesine bağlanıyor 


© Aynı nedenle hükümetten yeni istifalar olacağı öne sürülüyor 


ANKARA (THA - AA) Hasan Esat Işık'ın Hükümet ve Başbakan Ecevit ile dış politika konusunda anlaşmazlığa düştüğü için Savunma Bakanlığından istifaettiği bildiriliyor. 
Isık'ın istifası ile ilgili olarak yakın çevresine şöyle bir açıklamada bulunduğu belirtiliyor, "Benim bakanlık çalışmalarımı sayın Başbakanım yeterince onaylamadığını sanıyorum. Bu kesin intibaı edindikten sonra istifaya karar ver- 


SALI 


16 


OCAK 1979 


300 KURUS 


TAHRAN (AA- AP) 

RAN Şah'ı Rıza 

Pehlevi'nin o bugün İran'ı terkedeceği açıklandı. 

Şah, İran'dan ayrılmadan önce bu sabah Tahran'da bir basın toplantısı düzenleyecek. 

İran Şah'ının Tahran'dan ayrıldıktan sonra Mısır'a uğrayarak, Assuan kentinde Mısır Dev let Başkanı Enver Sedat" la görüşeceği, daha sonra da "'uzun bir süre kalınak üzere" ABD'ye hareket edeceği bildirildi. 

Çeşitli kaynaklar, Şah'ın sadece "uzun bir tatil yapmak için" ülkeden ayrılacağını söylemesine ve arkasında hir Naipler kurulu bırakmasına rağmen, yeniden İran'a dönmesinin artık olanaksiz olduğunu belirtiyorlar. Aynı kaynaklar güçlü halk muhalefetinin Şah'a bu imkanı tanımayacağı- na işaret ediyorlar. 

Öte yandan İran'da dün ve önceki gün meydana gelen gösterilerde 
20 kişinin öldüğü açıklandı. 


İRAN'LA İLGİLİ 
DİGER HABERLER , 


3. SAYFAMIZDA 


SIKIYÖNETİMCE 


GOZALTINA ALINAN | 


TRT Haber 
Dairesi Başkanı ve iki muhabiri 


serbest bırakıldı 


ANKARA (ANKA) 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gözaltına alınan ve Mamak Askeri Tutukevine gönderilen TRT Haber 


Dairesi Başkanı ve iki muhabir, daha sonra serböst bırakıldı. TRT 


Haber Dairesi Başkanı TeomanKarahun ile TRT muhabirlerinden Selim Esen ve Ali Kırca hakkında açılan davanın tutuksuz olarak sürdürüleceği belirtildi. Karahun, Esen ve Kırca'nın "sıkıyönetim yasaklarına itaatsizlik" gerekçesiyle gözaltınâ alındıkları bildirildi. 
Karahun, Esen ve Kırca'nın, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 8 
Ocak günü yayınladığı 6 
(Devamı Sa.7'de, Sü.5'de) 


Ankara$ıkıyönetim 


Mahkemelerinde duruşmalara önümüzdeki hafta başlanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Anarşi olayları ile ilgili davaların duruşmaları- na Sıkıyönetim mahkemelerinde önümüzdeki hafta başlanıyor Sıkıyönetim mahkemelerinde ele alınacak davalar arasında, Doğan Öz Cinayeti, Balgat'ta kahve kurşunlama, Ma- 


Katliamı düzenleyen 


örgütü açıklıyoruz! 


a tahrip edilmemiş dükkanlar. MHP ve ÜGD yazıları tahripçilerin buralara neden dokunmadığını gösteriyor. Saldırganları kışkırtan elebaşılar, bu elebaşıların yönetimindeki gizli, açık örgütlerin 


mensupları kimlerdi? AYDINLIK, bu noktalara ışık tutuyor. 


Bir telefon konuşması 


m Şerefoğlu Köyü Muhtarı Ahmet 

Yıldız telefonda şöyle dedi: 

“Elimize geçen komünist kurtulamıyor... 
Doğruca fabrikaya atıyoruz. 
Nusret İslahiye” den bir sandık silah getirdi... 
Şu anda bizim Bekir ve Mehmet bir Aieviyi çevirdiler” 


m Âli Haydar Yangın’ a bağlı Tülay Aslantaş şehre gelen yabancıları karşılayıp, evlere götürüyordu 


Bir tanık 
Ve bir dilekce 


m Cinayetten bir hafta önce 


verilen dilekçe:” Bunlar okuldan atılmadığı takdirde, 

okuldaki bütün öğrencileri çatıştıracaklardır. 

Bu şahıslar, cinayet de işleyeceklerdir... 

Elebaşılar Mükremin, 

Sevim, Hamdi Kar, 

Ömer Kayış...dır” 


( YAZISI8.SAYFADA ) 


başı yaptılar, (Fotoğraf: Yusuf ÇELİK) 


İşveren ve Devrimci Maden İş Sendikası arasında 


v 
EAR 
Ñ ý 


küm işçileri 21 günlük direnişi zaferle bitirdikten sonra birlik halinde sevinçli ve neşeli bir şekilde iş- 


BAŞARININ SEVİNCİ VE BİRLİK 


İÇİNDE 


işçileri 


işbaşı yaptı 


İşçiler fabrikada artık İGD'lilerin ve Maden-iş'in yarattığı kuşku ve bölücülük devrinin yıkıldığını ve herkesin yüzünün güldüğünü 


İSTANBUL (ÖZEL) 
EMİR Döküm işçileri 21 günlük direnişten sonra dün yeniden işbaşı yaptılar, Önceki gün işverenin taleplerini kabul etmesi üzerine direnişe son verme kararı alan işçiler işbaşı yaparken mutlu ve neşeliydiler. 
İşçiler direniş ve direnişin sonuçlar ile ilgili 


Aydınlık 
Meclisi'nde 


olarak şunları söylediler: (Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


yapılan anlaşmaya uygun olarak fabrikada bir 


(Devamı Sa. 7, Sü, 8'de) $ de temsilcilik odası da açtılar 


(Devamı Sa.7'de, Sü.5'de) 


söylediler e 


fe 
= 16 Ocak 1979 


Aydınlık ğ meclisi 


vu lm ma nn N 


Davadan dönenlerin mesajı: 


"ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKMUYORUZ". 


6.7 


"BEN DE ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKMUYORUM” 


Bundan bir süre önce Silifke'de rimcilere karşı bir hincım vardı. 
çalışıyordum. Bu Süre içinde Milli- Bu arada dernekten bana AYDINyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocak- LIK GAZETESİNİ OKUMAMAMI ları ile ilişkide bulundum. Bana çok SÖYLEDİLER Bu Süre içinde ben iyi davrandılar. Ve derneklerine gidip de araştırmaya koyuldum. 
gelmeye başladım. Bu, iki seneye ya- Anla“ım ki, bugün Türkiye'de emkın kadar devam etti, Bana teorik veryalistlere karşı en aktif mücadele. 
olarak bir şey vermediler. Bize söy. yi AYDINLIK vermektedir. Yurdun, ledikleri, öğrettikleri şuydu; Tüm ulusun bağımsızlığını isteyen, yurdu. 
dünyadaki Türkleri Turan üstünde muzu bölmek, parçalamak isteyen iki toplamak, Türkten gayri tüm insanla. süper devlet Amerika ve Rusya'ya rı yoketmek. karşı kararlılıkla karşı çıkan; 45 mil- 

Bu iki yıl içerisinde Silifke halkına yon Türkiye halkını omuz omuza zor gürler yaşattık. Yollarını kestik, mücadeleye katan, feodalizmi yokeparalarını aldık. Elbiselerini aldık. decek olan AYDINLIK siyasetidir. 
Soyduk, soğana çevirdik. Sonra da BENİ VURACAKLAR İSE VUR- 
, bir güzel dayak attık. Bize karşı gelen SUNLAR, BEN DAVADAN DÖNÜsuçsuz İnsanları, TEKİR AMBARI YORUM. VE SİZ SAYIN TÜRKEŞ, denilen yere götürür, orada işkence e- SOMUNCUOĞLU. OKUYAN, TÜR. 
derdik. KİYE HALKLARI SİZDEN BİR 

1978'in Mart ayında Silifke'deki GÜN MUHAKKAK HESAP SORAdevrimcilerle tanıştım. Aydınlık gaze- CAKTIR Silifke'den. , . 
tesini alıyordum. Fakat yine de dev- (İsmi bizde mahfuz) 


"FAŞİZMİN ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖRDÜM” 


Gölköy Lisesinde okurken faşist Ocakları ile ilişkim olduğu söylenfikirli bir öğretmen bize derse geli- miş, onun için beni okula sokmayordu. Bize komünizmi Türkiye'ye dılar. Bana karşı zorbalık uyguladıgetirecekler diye bir akşam bir semi- lar, ner verdi. Arkasından da memlekette Ben gerçekleri görerek devrimci devrimci adı taşıyanların bizim düş- saflara katılıyorum. Faşizmin çirkin manımız olduğunu anlattı. Bize ki- yüzünü gördüm. Ülkücü Gençlik Dertaplar verdi. (Dokuz Işık Doktrini, neğinin etkisinde kalan arkadaşlara Türkçülüğün Esasları vb. . ) sesleniyorum. Bu davanın gerçek ol- 

Bu şekilde bizi kandırdılar. Kendi madığını gördüm. Ve bütün arkadaşbaba ve anamızın davasına bizi düş- Jarı bu davadan dönmeye, gerçek oman ettiler, lan, halkın davası olan Aydınlık ga- 

Her gördüğüm yerde ilerici insan- zetesinin siyasetlerinde birleşmeye lardan nefret ediyordum. Bilmeden çağırıyorum. 
faşistlere hizmet ediyordum. ŞEBEKESİ OLAN TÜM ÖĞREN- 

Şimdi Perşembe Eğitim Enstitü- CİLER OKULA GİREBİLMELİ sünde okuyorum. Okulda Devrimci NE AMERİKA NE RUSYA BA-Yol taraftarları nöbet tutuyordu. Ben ĞIMSIZ TÜRKİYE! 
okula gittim. Onlara da sempatizan olmuştum. Benim geçmişimde Ülkü 


ei 


izi 


Za 
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Ordu'dan... 
(İsmi bizde mahfuz) 


AP Hükümetinin 1970'dehazırlattığı 


A 
I x MHP i AYDINLIK Ra ru 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: 
TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No: 4 - İSTANBUL 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Lenin, Stalin, Dimitrov 


Strateji ve Taktik 


Dağıtım: TÜR-DA Hamam Sok.4, Cağaloğlu-İstanbul 


T.C. 
Dz.K.K. > 
TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY — ÍSTANBUL 
ONAY NO: 588 
Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşağıda belirtilen malzeme ilgili idari ve Teknik Şartnamesine göre KAPALIZARF USULÜ ile satın alınacaktır. 
MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 


BORU BAĞLANTI ELEMANL ARI (FİTTİNGLER) 


103 KALEMDİR 


1, Malzemenin tahmini bedeli 1.623.000.TL. geçici teminatı ise 62.440.-TL' siar. 

. Teklifler İdari Şartnamede yazılı olduğu gibi verilecektir. 

. Satın alınacak (103) kalem malzemeye ait İdari ve Teknik Şartnameler Satınama Komisyonu Başkanlığından 100.-TL'sı Donanma Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 

. Posta ile Şartname gönderilmez, bu husustaki müracaatlar cevaplandırılmaz ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

, Gend Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi Genel Müdürlük ile Satıcı arasında bağlantı garantisi yüklemez. 

, Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

. İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar geçici teminat veya vadesiz banka teminat mektubunu veznemize yatırarak alacakları makbuzu teklif zarflar» nın içine koyarak Satınalma Ofisine kayıt ettirecekler ve daha sonra zarflarını Satınalma Komisyonu Başkanına vereceklerdir. 

, Teklifler en geç 31 Ocak 1979 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar verilecek, aynı gün saat 14.30 'da Satınalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. 

(Basın: 10 352-73) 


Çoçuk Yılını kutlamak... (1) 


OCUK, fiziksel ve sosyal coğrafyası- 


, nın birbirine yaptığı et- 


kiler altında serpilip gelişmekte ya da kuruyup tükenmektedir. Temel gereksinimlerinin doyurulması, toplumda uyumlu ve yararlı bir yurttaş olmasını sağlayacak alışkanlıklarınınverilmesi, kişiliğinin temel taşlarının yapımı, ruh sağlığı tam bir gelişkin olması için gerekenler, sosyal coğrafyasının da kapsamı içinde, 

Tüm bunlar, çocuğun fizik coğrafyasının etkilemelerine açık olduğu kadar, bölgesel ve sınıfsal farklılıkların etkilemelerine de açıktır. 


Sosyal çoğrafya ve çocuk 


Konumuz olan Güney Anadolu Bölgesinde, çocukların tümünü etkileyen genel görüntü; dışa bağımlılık nedeni ile çarpik bir sanayileşme süreci, bununla gelen sağlıksız kentleşme, çevre kirliliği, iç göçün yol açtığı gecekondulaşma, okullarda yığılma, smıfsal çelişkinin giderek belirginleşmesidir, . . 

Sanayileşmeyle gelen insan gücü gerekliliği, diğer bölgelerden güneye, emeğini satmaya gelen ailelerin yeni sosyal ilişkiler,yeni vezlışılması zor değer yargıları, bunların peşisıra yoğun aile bunalımlarına yol açmaktadır. 


Fizik coğrafya ve çocuk 


Fizik coğrafyayı ele alacak olursak Çukurova' dabütünden geler ekonomik çarpıklığın içerdiği sorunlar yumağı göze çarpar. Ülkemize olan gıda katkısını düşünecek olursak bölgenin bu sorunları, ülkenin ana sorunlarından sayılabilir. 


Komandolar, son günlerde yurdun çeşitli yer- 


HALKIN SESİ 


Ayşe Kilimci Çalışlar Sosyal Hizmetler Uzmanı 


Ocak tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesinde Uluslararasi Çocuk Yılı Sempozyumu yapıldı. Sempozyumda sundu- 

Sum yazı Komite tarafından reddedildi, Yazımın reddedilmesinin gerekçesi olarak bana gönderdikleri yazıda programda yeralacak bildirilerinbazı koşullara uygunluk göstermesi gerektiği bildiriliyor, Bu koşullar şöyle sıralanmış: 
1. Bildirilerin kesinlikle ve doğrudan doğruya konferans amacı 


ile ilgili olması, 


2. Temmuz 1978 tarihli ve 11 sayılı Uluslararası Çocuk Yılı Büiteninin 5. sayfasında belirtildiği gibi, sunulacak bildirilerde çocuğun başka amaçlar için araç olarakkullanılacak bölümlerin bulun- 


maması, 


3. Konferans günlerinin. sayılı olması nedeniyle, bildiriye yer verilecek zamanın bulunmaması, 


"Konferansa göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder, bildirinizin programa alınmadığını üzülerek ve saygı ile bildiririz." 
Evet, koşullar sıralanmış ve altında da bildirimin kabul edilme-Konferansa kabul edilmeyen bil- 


diği kibar bir şekilde belirtilmişti. 
| dürimdeki fikirleri burada kamuoyuna duyurmak istiyorum. | 


Çocuk Yılını kutlar- 


ken (ki "kutlamak" söz. ` 


cüğünde durup, çokça düşünmeliyiz. . .) Çocuklarımıza ve gelecek nesillere nasıl bir çevreyi miras biraktığımızı enine boyuna düşünmeliyiz. . . 
Doğal denge bizler eliyle bozulmuştur, uyumlu doğa koşulları bizler sayesinde ters yüz edilmiştir, Çocuk Yılı tüm bunların ve sorunlara garkolmuş bir çocuk ordusunun varlığına rağmen gene bizler tarafından kutlanmaktadır. 


Güneyde çevre 


kirliliği 

Kısa. bir. sanayileşme geçmişi “olmasına kar şılık, ulaşım kolaylığı, üretimde kazancı çogaltan etkenler, sanayileşmenin sağlıksız »İansız bir şekilde dışa bağımlı ve çarpık olarak gelişmesine yol açmıştır. Rafi- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


lerinde illegal bildiriler dağıtarak halka karşı, ci- 


m İİİ BACIM, Çapı 


Yttr TR. 


GARDAŞIIı 


ABZON'LULAR P 


Komandoların çeşitli yerlerde dağıttıkları bildirilerden 


Divriği Sağlık Merkezi Baştabibi Sayın Dr. U. Argun Mandı'nın açıklaması 


AYDINLIK gazetesi Yazıişleri Müdürlügüne, 


İSTANBUL 


Aydınlık gazetesi- nin 20 Kasım 1978 tarih ve 2. sahifesinde yer alan bir haberde: 

"Sağlık Bakanı Mete Tan'a Açık Mektup" başlıklı yazıda şahsım ve görevli bulunduğum Sağlık Mezkezi, hastalara gereken ilinin gösterilmediği gerekçesiyle (o suçlanmaktadır. 

Hastanemizde böyle bir olay meydana gelmediği gibi, söz konusu durum benim gerek görev, gerekse in- 


san''k anlayışıma ters düşmektedir. Hastalarımızın çoğunluğunu teşkil eden köylülere ve kasabalılara olanaklarımız ölçüsünde her türlü tedavi ve yardımı götürmekteyiz. Hastanemizde kesinlikle, hiçbir ayrım gözetmeden herkes aynı işlemi görmektedir ve böyle devam edecektir. 

Bu düzeltmenin gazetenizin aynı sahife ve sütununda yayınlanmasını rica eder, saygılar sunarım. 


Dr. O. rgun Mandı Sağlık Merkezi Baştabibi 

Divriği 


neri, gübre Sanayi, soda ve cam sanayi, çimento, kağıt sanayi, termik ve atom santrali başta gelir. 

Petrol rafinaj tesislerinden yayılan zararlı artıklar % 96 oranı da arıtılabilecekken, kazanç hesapları ve ek üniteler- den kaçınılıp, arıtma tesisleri yapılmamakta, ya da göstermelik yapılmaktadır. Çukurovanın havası, denizi, her köşesi bundan yoğun olarak zarar görmektedir. Cam, soda ve gübre sanayiinde görünüm daha tehlikelidir. 
Zehirli artık ve gazlardan arıtım için gerekli olan tesisler kurulmamıştır. 
Bölgenin fazla olan nem oranı, çıkan bu gazların asit bileşiklerine dönüşüp çevreyi, bitkiyi, canlı sağlığını tehdit etmekte-Meri topraklar üzerinde kurulmasında en küçük bir insanlık suçu 


ZE 


had çağrıları yapıyorlar. 

Dağıtılan o bildirilerde halkın dini duyguları sömürülerek Türkiy'deki sa. 
vaşın müslümanlarla müslüman olmayanlar arasında cereyan ettiği, bütün müslümanların cihada hazır olmaları gerektiği belirtiliyor, 

Trabzon'da dağıtılan bildirinin bir bölümü şöyle: 

"Türkiye'deki bugün- 


kü çatışma bir anarşizm | 


illeti, veya sağ-sol çatışması diye geçiştirilemez, Türkiye'deki çatışma İS-LAM'LA küfrün çatışmasıdır, İslam'la küfrün her çeşidinin çatışması. 

Bu günkü şartlar, bu günkü ortam, Müslümanın omuzlarına, hicreti değil, cihadı yüklemektedir, Ben "elhamdülillah Müslümanım" diyebilen hiç 


, Kimse bu sorumluluktan 


kaçamaz, kurtulamaz, Böyle yapınca ahirette bunun hesabını vermek zorundadır. 

Bugün Türkiye yeni bir Bedir Savaşının öncesini yaşamaktadır. Allah (C.C) sevgili kulu Peygamber (SAV) efer.dimizin müslümanlara oüyük cihadla iœiçe yaşamalarını öğütlerken gerektiğin- de küçük cihadın da yapılacağını Bedir, Uhut ve nice savaşlarla göstermiştir. Elbette ki müslümanların tavrı, en büyük Başbuğu (SAV) efendimizin tavrı olmalıdır. 

Müslümanlar! 

"CİHAD'A çağrıldığı nızda, KOŞUNUZ" 

"BİR KOMÜNİSTİ ÖLDÜRMEK YÜZ KE- 
KE HİCAZ'A GİTMEK-TEN İYİDİR" 


duyulmayan Çimento tesislerinden yayılan klinker (çimento tozu) çevrenin fazla olan nemiyle birleşip, bitki örtüsü üstünde obetonlaşmakfa, kurumaya yol açmaktadır. Toprakta da aynı İşlem oluşup, verimi azaltmaktadır, 

Bitkilere etkisi bu olunca çocuklara etkisi- nin ne olacağını akıl sahibi her insan bulur. 

Yanlış tarımsal ilaçlama ile çok miktarda ilaç havaya karışıp, insa- na ulaşıp özellikle çocuk sağlığı üzerinde zararlı etkiler yapmaktadır. "Doğada kaybolmayıp, okyanuslara kadar ulaşan DDT, dünyanın oksijen dengesini olumsuz yönde etkileyip, canlının yağ dokusunda birikip, etkisini yavaş yavaş göstermektedir.. 

Ülke genelinde olduğu gibi, güney bölgemizde de çocuklar üzerinde en 


Komandolar yurdun çeşit illerinde bildirilerle “cihad” çağrısı yapıyorlar 


Trabzon'da bir otelin çeşitli odalarına bırakılan tehdit 


mektuplarından ikisi. 


Diğer taraftan Trabzon'da lüks bir otelin fiyat listelerinin arkasına yazılarak otel odalarına bırakılan bazı tehdit mektupları da komandoların buradaki saldırgan politikasını sergiliyor. 

KTÜ öğrencisi Muhsin Sadıkoğulları imzasıyla yazılan mektuplarda 


ÜGD adı da kullas'lıyor. 
Bu mektuplardan birinde "Bir komünisti öldürmek, yüz kere Hicaz'a gitmek. 
ten iyidir" deniliyor. 


Olumsuz etkiyi, kanalizasyon Ve standartlara uymayıp obakteriliyojik açıdan kirli kabul edilen sular yapmaktadır. Bebek ölümleri bu iki olumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Bölgede temiz, mikropsuz su kullanımının varlığını sövleyemeyiz. 

Konunun önemini dış kaynaklı bir araştırma gösteriyor. "Japonya'da 962'de yapılan bir araştırmanın köysel 30 bölge sonucuna göre, temiz içme suyu şebekesi döşendikten sonra bulaşıcı bağırsak hastalıklarında % 71,5, bebek ve çocuk ölümlerinde % 51,7 oranında bir düşüş görülmüştür." 

Bölgedeki yüksek ısı ve rutubet de, insan bünyesinde akut ve kronik bozukluklar ortaya çıkarmakta, zindeliği bozmakta, karar reaksiyon, duygu davranış üzerinde yıkıcı bir rol oynamaktadır. 

Kentin kuzeyini bir set gibi kuşatan Toroslar, yazın buharlaştırdığı Akdeniz rutubetini kent üstünde toplu ve yoğun bir şekilde tutmaya yaramaktadır. Beton yapılar düzensiz dar ve çıkmaz sokaklar kentte hava akımını engelleyip yavaşlatarak boğucu atmosferin oluşmasına yolaçmaktadır. Bu ise nemin adeta insan derisini delerek içeri girmesine, dokularda sıvı depo edilmesine neden olmaktadır. Böyle bir hava vü- 


yacak. 


ler. 


cudun yakma gücünü "İsmimi köşende açık-açık yaz. Korkmuyoazaltıp, ağrılara yolaç- rum" diyorsun. Yazıyorum işte. Dutluca köymakta, insanın psiko- lülerine selam, mücadeleye devam. 

motor aktivitesini yavaş- GÖRDES TÖB-DER'DEN FİKRİ latarak, onun sıkıntılı COŞKUN'A: 

nevrozlara girmesine se- Duygu dolu mektubundaki herşey için saep olmaktadır. ol. Başarılar öğretmen arkadaş. 


Bölgemiz çocuklarının küçük yaştan üretime katılmak zorunda oldukları gözönüne alınırsa, konunun önemi daha çok anlaşılır. 


Sizlere minnettarım... 


. Aşapı-yukar: bir aya yakın bir süredir, bu sütunlarda beraberiz sizinle. 

Vakit ne de çabuk geçiyor, hayret! 

İlk olarak zaman-zaman yazmak niyetiyle başladığımız en nihayet -okurlardan gelen genel istek üzerine- günlük yazmak durumunda kaldığmız bu köşede bir ayı dolduracağız neredeyse, 

Oysa -hiç değilse- haftada bir gün de olsa kalemimize istirahat vermek, onu dinlendirip daha da bilemek niyetindeydik. 

O nedenledir ki bizim yazıişlerinin başını ağnitip, duruyorduk: 

“Hiç olmazsa haftada bir gün yazmasam?.. 

“Niçin ?" 

“Şunun için. CHP'lisiyle, AP'lisiyle, MSP'lisiyle, TİKP'lisiyle kısacası sağcısı-solcusu ile her çevreden gerek yurt içinden, gerekse yurt-dışın- dan bize iletilen davetler var. Bizi bekleyenler çağıranlar var..." 

Sonunda ikna ettim bizimkieri. 

Haftada birgün izin koparttım. 

Artık Çarşambaları bu sütunda "demokrat gözüyle" olmayacak. 

Ama meraklanmayın. Köşemiz boş kalma- 


Sina Çıladır, ç'arşambaları bu sütunların misafiri olarak, renk katacak. 

Başımızın üstünde yeri var. Buyursun. . . 

Hoş geldi, safa geldi. 

Fırsattan istifade ben de dışa açılacağım. 

Hanidir yapmak istiyordum bunu. 

Gden davetleri programlayıp bir dizi geziye çıkmaya çalışacağım. 

Ey yurdumun çiekeş insanları! Gurbet dlerde alınlarının terini, ellerinin emeğini eloğlu- na satan cefakâr Anadolu çocukları hey! 

Bekleyin beni. 

Belki bir sabah vakti güneş doğar doğmaz ordayım. 

İZMİRLİ AP'Lİ GENÇLERE: 

Tebriğinizi aldım. Başarnar dâer, gözleriniz- den öperim. 

KARABÜK'TEN CANAN ÖZEK'E: 

Sevgili Türkçe öğretmeni. Baldan tatlı mektubunu yudum-yudum yudumladım. Teşekkür- 


MANİSA-DUTLUCA'DAN ALİ ASLAN'A: 


MİLAS'TAN MEHMET HEKİMOĞLU'NA 

Sana've arkadaşlarına merhaba. 

NİĞDE CEZAEVİNDEN NECMİ DEMİR, İLKAY DEMİR, KAMİL DEDE VE ARKA. 
DAŞLARINA: 

Mesajınızı aldım. Birgün özgürlüğünüze ka: 


ÖĞRETMEN 


vuşmanız dileğiyle. 
Ve hayattaki tek hazinem sevgili okur. 
Bugünlük de bu kadar. Kal sağlıcakla. 
Minnettarım sana. 


dır. 


SOLDAN SAĞA: 1) Kamboçya Komünist Partisi Başkanı - Belirti, ipucu. 2) Sert cisimleri aşındırarak biçim vermeye yarayan bir alet - Bir kentin çevresindeki yerleşim merkezleri. 3) Tersi gemi kirası - Dede, büyük. 4) Tersi ABD ile Rusya arasında yürütülen nükleer silahların sınırlandırılması görüşmelerine verilen ad - Tersi bir kümes hayvanı - Şöhret, ün. 5) Uluslararası seyahatlerde kullanılan kimlik kartı. 6) Bir ağırlık ölçüsü birimi - Rutubet, ıslaklık. 7) Eski Hindistan'da köleler sınıfını oluşturan emekçi ve mülksüz halka verilen ad - Tersi kıvamlı, yoğun ya da renklerde açığın karşıtı. 8) Tersi ses ya da şöhret - Tersi Yunanistan'ın başkenti. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) ABD Savunma Bakanlığının merkezi faaliyetlerini yürüttüğü ünlü bina. 2) Bir arıbeyi- nin peşinden giden arı topluluğu ya da erkek evlat. 3) Tersi dünyayı enlemesi- ne sardığı varsayılan doksan halkanın herbirine verilen ad, enlem. 4) Vesaire- nin kısaltılmışı - Parlak olmayan, donuk. 


12) Eski ve değerli eşya 


PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN 


I— Belediyemiz 27 Mayıs Caddesi ile, Şehit Emeksiz Caddesinin 1. 440. 620, 96 lira keşif bedelli Asfalt yapımı işi ile aynı caddelerin 1.115.859, 29 lira keşif bedelli Tretuvar ve Bordur yapımı işleri 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı yaptırılacğktır. 

2— İhaleleri 30/1/1979 Salı günü (Saat 14,30 da Asfalt, Saat 14.45 de Tretuvar ve bordur) Pendik Beladiyesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3— Asfalt geçici teminatı 56. 970,-lira, Tretuvar ve bordur geçici teminatı 47. 225,-- lira- 


4— Bu işlere ait şartnameler Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5— İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için 26/1/1979 Cuma günü mesai saatı sonuna kadar Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatları şarttır. 

6— Teklif mektupları ihaleden bir'saat evveline kadar makbuz karşılığı Belediye Başkanlığına verilmelidir. 

7— Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur 


5) Bölmeli büyük göçebe çadırı. 6) Hint Okyanusu'nda kıyısı olan bir Afrika ülkesi. 7) Güneydoğu Asya'da kurulan devletlerarası bir örgüt. 8) Tersi gazete ve dergilerde, bilimsel ya da sosyo-ckonomik ve siyasi konularda yazılan yorum ve açıklayıcı yazılar. 9) Bir soru eki - Bir müzik aleti. 10) İstanbul'un fethinden sonra cami haline getirilen şimdi müze olarak kullanılan eski kilise. 11) Taşıtların varacakları yere gecikmeyle varmaları. 


(Basın: 10 129.75) 


KALAN LIMAIRI Kar İklalaalazbiKolsir Anag G gak 


m a Elele manus 
Go na omnaz 


16 Ocak 1979 


7 OCAK 1979 — 


Tahran'da bir ca 


dde. Muhalefet liderlerinin çağrısına uyan yüzbinlerce insan sokaklarda 


Şah rejimini ve emperyalizmi lanetliyor, Homeyni'yi destekliyor. . 


TAHRAN'DA BAYRAM HAVASI ESİYOR 


Tahran'da askerler halka ilk kez kurşun yerine çiçek attı 


TAHRAN (AJANSLAR) 


İran'da Şah'ın bugün ülkeyi terkedeceğinin açıklanması üzerine halk bayram sevincine girdi. 

İran'da, Şapur Bahtiyar tarafından kurulan 


Suriye ve İrak tek bir devlet içinde birleşmeyi planlıyor 


ŞAM (THA) 

Arap (diplomatik kaynakları, Suriye ve Irak'ın tek bir devlet olarak birleşmeyi planladığını bildiriyorlar. Aynı kaynaklar, konunun bir sonuca bağlanması için iki ülke devlet başkanları- nın gelecek hafta Suriye'nin başkenti Şam' bir araya gelecek- 


lerini belirttiler. 
Bilindiği gibi, Suriye ile Irak arasındaki 


ilişkiler, 1976'da Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesi ve bu müdahalede Filistinli mültecilere karşı da katliamlara girişilmesi ile bozulmuştu. İki ülke arasndaki ilişkiler, 1977 Kasımında yapılan Bağdat Arap zirvesinden sonra düzelmeye başlamıştı. 
Bu zirve sırasında başlayan ikili görüşmeler, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bugün, iki ülkenin tamamen o birleşmesi sorununa kadar vardı. 


İsrail 


Batı Şeria'da yeni askeri üsler kuruyor 
KUDÜS 
İsrail'in işgal al- 


tında tuttuğu Batı Şeria'da üç yeni askeri üs kuracağı açıklandı. 
srail Genelkurmayı bu amaçla bölgede 
1500 hektar araziye 
el koydu, El konulan 
arazinin Kudüs'ün 10 
kilometre doğusunda Abu Dis bölgesinde olduğu bildiriliyor. 
Siyonist fsrail hükümeti, son zamanlarda Batı Şeria'da halka uygulanan baskıları artırdı. Geçenlerde İsrail askerleri Namlus kentinde bir Filistinliye ait olan giysi mağazasını "güvenlik" iddiasıyla (o mühürlediler. 
Bölgedeki gazeteciler, buna benzer girişimlerin giderek yoğunlaştığını bildiriyorlar. 


hükümet Senatoda güvenoyu alırken, Tahran da 100 binden fazla İranlının sokaklarda Şah 


"aleyhtarı gösteriler yap- 


tığı bildirildi. 

Askeri birliklerin dün olduğu gibi bugün de gösterilere engel olmaya çalışmadığı, tersine, göstericilere büyük yakınlık gösterdikleri! gözlendi. 
Askerler tüfeklerinin ucunu çiceklerle süslerken göslericiler de göğüslerin - deki Homeyni'ye ait resimleri çıkarıp askerlere verdiler, (o Göstericilerin sık sık askerlerle kucaklaştıkları bildirildi. 


HOMEYNİ: YAKINDA İRAN'A DÖNECEĞİM” 


ABD, CBS televizyonuna bir demeç veren Ayetullah Homeyni, çok yakında İran'a döneceğini ve İslam Devrim Konseyinin üyelerini açıklayacağını söyledi Kendisinin Konseyde yer almayacağını da belirten Homeyni, Konseyin kurulmasından sonra ilk iş olarak, Şah'ın cezalandırılacağını açıkladı. 
Şah'ın ülkeden kaçmak- la kurtulamayacağını söyleyen Homeyni, Şah' başka ülkede olsa bile, iadesi istenecektir" dedi. 
İranlı muhalefet lideri Bahtiyar hükümetinin kısa zamanda düşeceğini de sözlerine ekledi. 

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, İs lam Devrim Konseyinde yer alacaklar arasında Doktor Yezdi, Sadık Kutbzade, Fazlullah Beni Sada, Mehdi Bezirgan ve General Medeni gibi muhalefet önderleri bulunmaktadır. 


TASS, 
BAHTİYAR'I 
UYARDI 
Sovyetler Birliği resmi haber ajansı TASS, 15 Ocak günü yayınladığı bir 


bültende Şah tarafından , 


Başbakanlığa getirilen Şapur Bahtiyar'ı tehdit etti. Bahtiyar'ın "Kızıl ihtilalin İran'a ihracı" hakkında sarfettiği sözleri kınayan Rus ajansı, bu sözlerin yol açabileceği sonuçların vahim olduğunu öne sürdü. 

TASS, konu ile ilgili yayınında, ABD'nin İran'ın iç işlerine karıştığı şeklindeki görüşünü yineledi. TASS, İran'da askeri bir darbenin gerçekleşmesi görüşünü de eleştirdi. 

IRANLI ASKERLER FİLİSTİN BİRLİKLERİNE 
KATILDI 

Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Gücünde bulunan İranlı askerlerden otuzunun birliklerini terkederek Filistin yanlısı Lübnan Arap Ordusu bir liklerine katıldıkları açıklandı. Aynı örgütün sallarına geçen haftada 10 
İranlı asker katılmıştı. 


e İslam Devrim Konseyini yakında açıklayacağını söyleyen Homeyni, İran'a gidiyor 


e Bahtiyar hükümeti, , Senatoda güvenoyu aldı | 


© TASS, Bahtiyar'ı tehdit etti ve yine CIA”'yı suçladı 


© Lübnan'daki iranlı askerler Filistinlilerin safına katıldı 


EDOUARDO TORRES 

LİZBON DAN bildiriyor 

EKİN de Dışişleri Bakanlığına yakın 

çevrelerin bildirdiğine göre, Çin 

Halk Cumhuriyeti çok yakın bir zamanda 

Portekiz ile resmen diplomatik ilişki 

kuracak. Konu ile ilgili olarak yarın, 

Pekin ve Lizbon'da bir ortak açıklama yapılması bekleniyor. 

Portekiz ile Çin arasındaki resmi olmayan ilişkiler özellikle (o Portekiz-Çin Demokratik Dostluk Derneği aracılığı ile sürdürülüyordu. Sosyalist Partili eski Başbakan Mario Soares ve birçok milletvekilinin de katıldığı derneğin gösterileri sırasında Portekiz'i Çin Halk Cumhuriyeti'ni lanıması için yoğun çaba sarfedilmişti 

Pekin ve Lizbon arasındaki ilişkiler 


Balı Somali Kurtuluş Cephesi Ogaden'in kaderini Ogaden halkının tayin etmesi mücadelesinde 7'den 70'e herkesi seferber ediyor. . . 


bugüne 


ortak bildiride munun yeniden ele alınacağı belirtiliyor. 
İngiliz BBC radyosunun Pekin muhabiri konu ile ilgili olarak verdiği haberde, Makao Adasının Tayvan veya Hong Kong tipi bir statüye sahip olabileceğini söyledi. 
Öle yandan Makao Enformasyon Dairesinin bir yetkilisi "Portekiz'e Çin diplomatik ilişki kursa bile, Makao rejiminin değişeceğini sanmıyorum" dedi. 
PORTEKİZ HÜKÜMETİ ABD'NİN TAYVAN'DAN ÇEKİLEREK ÇİNİ TANIMASINI DESTEKLEMİŞTİ 
20 Aralık 1978'de Portekiz Dışişleri 


VİETNAM'INKAMBOCYA'YA SAL DÜNYADAKİ YANKILARI —— 


S © Diş Haberler Servisi 


HUA GUO-FENGİLE GÖRÜŞEN Tayland Başbakan Yardımcısı: “Güneydoğu Asya'da istikrar için 


Çin'ie ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz” 


aA 


Fransız 


"L'Express" dergisinde yayınlanan bu karika- 


tür, "Angkor'un kendisi" adını taşıyor. Tim'in bu karikatürü, Kamboçya'nın işgaline karşi bir İkinci Dünya ülkesinin tutumunu yansıtması bakimindan ilginçtir. 


Bilindiği gibi, 


Demokratik Kamboçya'nın tarihi ve 


ulusal sembolü olan Angkor tapınağı aynı zamanda 


Kamboçya'nın bayrağında da bulunmaktadır. 


İşte 


Brejnev bu kılığa girerek Kamboçya'yı "kurtardığı- 


nı" söyledi. 


Ama Tim'in bu karikatürü, 


kurtuluşla 


işgal arasındaki farkı ne güzel gösteriyor! 


e Hua Guo-feng: "ASEAN ülkeleri 


hegemonyacılığa karşı ortak mücadele göreviyle karşı karşıyadır” 


e Hollanda'da Vietnam saldırısı 


protesto ediliyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Vietnam'ın Kamboçya'ya yaptığı saldırı ve işgal hareketi BM Güvenlik Konseyinde ele alınırken, ülkede Başbakan Pol 


Pot önderliğinde direniş savaşının sürdüğü bildiri- 


liyor. 
Bu arada, Tayland Başbakan Yardımcısı 


Sunthorm Hangladom eşi ile birlikte Pekin'e gitti. 
Hangladom, Çin Halk Cumhuriyeti (Başbakanı Hua Guo-feng tarafından kabul edildi. Hua, Hangladom ile bir süre görüştü, 

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesin- 


İşte Vietnam saldırganlarının eline geçen Başkent Pnom Pen'den gelen bir fo- 


loğraf 


kadar Hong Kong açıklarında bulunan Makao Adası aracılığı ile gerçekleştirilmişti. Makao Adası 1557'den bu yana Portekiz'in bir toprağı olarak kabul ediliyor. Ancak yakında açıklanacak olan Adasının duru- 


Makao 


“Ulusal Kurtuluş Cephesi" Sovyet silahlarının desteği ile Pnom Pen'e giriyorlar. . 


PORTEKİZ, ÇİN İLE DİPLOMATİK İLİŞKi KURACAK 


© Lizbon hükümeti, ABD'nin Çin'le diplomatik ilişki kurmasını kutlam ışı 


tikasının 


(PSD), 


Bakanlığının bir sözcüsü ABD'nin Çin Halk Cumhuriyetini tanımasını destekleyen bir açıklama yapmıştı, Açıklamada şunlar belirtilmişti: “Portekiz dış poilkelerinden biri de yabancı ülke ve halklarla mümkün olduğu kadar çok yönlü ilişkiler kurmaktır. Bu yüzden iki önemli devletin arasındaki diploma tik ilişki kurulmasını kutluyoruz." 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı bu açıklamadan sonra Lizbon diplomatik çevrelerinde, Portekiz'in Çin'i tanıyacağına dair haberler yoğunlaşmıştı. 
ABD'nin Tayvan'dan çekilerek Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurmasını, Sosyalist Parti, Sosyal Demokrat Parti Merkez Demokrat ve Portekiz Komünist Partisi (Marksist-Leninist) de birer bildiri ile selamlamıştı. 


adı altında örgütlenen Vietnam birlikleri 


Parti (CDS) 


Ugaden gerillaları, üç tren yolu köprüsünü havaya uçurdu 


© Batı Somali Kurtuluş Cephesi gerillalarının son günlerde önemli başarılar kazandığı bildirildi 


MOGADİŞU 


Ogaden'in bağımsızlığı için savaşan Batı Somali Kurtuluş Cephesi gerillalarının üç büyük tren yolu köprüsünü havaya uçurdukları bildiril. 
di. Adis Abeba-Cibuti arasındaki tren yolu üzerindeki köprülerin mayınlanarak yok edildiğini açıklayan Batı Somali Kurtuluş Cephesi Haber Bülteni DANAP, son günlerde Etyopya birliklerine karşı Önemli askeri başarılar kazandıklarını da belirtti. Danap bülteni Rus ve Kü- 


balılar tarafından desteklenen ve yönetilen Etyopya birliklerinin 


denetim altında tuttukları kentlere giden yolların gerillalar tarafından kesildiğini ve Etyopya kuvvetlerinin destek alamadıklarını bildirdi. 
Bölgeyi gezen Fransız Profesörü Chiristian Vigner de Batı Somali Kurtuluş Cephesi gerillalarının Ogaden'de geniş 


bir alanı kontrolu altında tuttuğunu söyledi. 


Bilindiği gibi Kus generallerinin komutası altındaki Etyopya bir. 
likleri ve Kübalı paralı askerler geçtiğimiz Mart ayında giriştikleri geniş çaplı bir saldırı sonucunda Ogaden'in tamamını 


kontrol altina almışlardı. O günden bu yana ise Batı Somali Kurtuluş Cephesi, vur-kaç taktiği uygulayarak yeni. 
den güç toplamıştı. Etyopya birliklerinin doğ. 
rudan saldırılarına uğrayan Somali'de, Ogadenli gerillaları aktif olarak 


desteklemektedir. 


Ogaden halkının 

. yeminli iki düşmanı 
Castro ve 
Mengistu 


den sonra - Güney Doğu Asya'da doğan yeni durum ele alındı. Tayland ile Çin arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerini hatırlatan Başbakan Hua Guo-feng, Vietnam işgaline karşı bütün Güney Doğu Asya ülkelerinin tehdit altında olduğunu söyledi. Hua Guofeng sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Vietnam makamları- nın Sovyet desteği ile Kamboçya'ya, karşı silahlı bir saldırıya girişmesi, büyük hegemonyacı Sovyetler Birliği'nin ve bölgesel hegemonyacı Vietnam'ın iç yüzünü gözler Önüne sermiştir. Beş ASEAN ülkesi hegemonyacılığa karşı ortak mücadele görevi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Kamboçya halkı, Demokratik Kamboçya hükümetinin önderliğinde Vietnam saldırısına karşı direnmek ve anayurdu savunmak için mücadeleyi sürdürmektedir. Bu mücadele uzun süreli olacaktir. Çin hükümeti ve halkı, Vietnam saldırısına karşı direnmek ve anayurdunu savunmak için mücadeleyi sürdürecek olan Kamboçya halkını kesinlikle destekliyor." 

Konuk Tayland Başbakan Yardımcısı ise şunları açıkladı: "Tayland ile Çin arasındaki işbirliği- nin güçlendirilmesi, Başbakan Hua Guo-feng'in açıkladığı gibi bölgedeki istikrarı sağlamak açısından yararlıdır. Başbakan Kriangsak Çananan ve Tayland hükümeti ile halkı, Kamboçya'daki gelişmelerden son derece kaygı duymaktadır." 

Hatırlanacağı üzere, Tayland Başbakan Yardımcısı Sunthorm Hangladom, Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgal edilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Meşru Pol Pot hükümetini" desteklediğini belirtmişti. 


HOLLANDA'DA VİETNAM'IN KAMBOÇYA'YI 
İŞGALİ PROTESTO EDİLİYOR 


Vietnam'ın Rusya'nın desteği ile Kamboçya'yı işgal etmesi Hollanda'da büyük tepkilere yol açtı. 
Vietnam'ın bağımsızlığı için yıllarca destek sağlayan Hollanda halkı şimdi de Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesini yürüyüş ve toplantılar düzenleyerek protesto ediyor. 
Kamboçya halkıyla dayanışmasını dile getiriyor. 

Birçok demokratik ve anti-emperyalist örgüt ve şahsiyetler yayınladıkları ortak bildiri ile bütün halkı ve hükümeti Kamboçya'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmak için eyleme geçmeye çağırdılar. Bildiride Vietnam'ın Kamboçya'yı nasıl işgal ettiği anlatılıyor ve Pol Pot önderliğinde- ki halk savaşının maddi ve manevi olarak desteklenmesini isteniyor. Ortak bildiriyi şu ana kadar imzalayan örgütler şunlardır: PVDA (Emek Partisi), KENHEMET (Hollanda Birleşik Komünist Hareketi M/L), Komünist İşçi Örgütü ML, Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu (HBF), Utrecht Türkiye Halk Birliği, Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu (HBF), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hollanda-Vietnam Komitesi yöneticilerinden bir grup ve NİJ-MEGEN (Üçüncü Dünya Merkezi). 

Hıristiyan Demokrat Parti, Radikal Parti, GML (Marksist-Leninist Grup), Azanya Komitesi, Zimbabve Komitesi ve Antifaşist Komitenin yayınlanan bildiriye imza atmaları bekleniyor. 


Aydınlık 


em em sl 


Hollanda Başbakanı Parti Başkanı Van Aght... 


Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesinden sonra 


| 
l 
| 
| 
| 
Hollanda hükümeti, | Sovyetler'e karşı . l tesiirniyet çizgisini terkediyor | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


ve Hıristiyan Demokrat 


© Kalkınma ve İşbirliği Bakanı, Vietnam'a yardımın kesileceğini açıkladı 


© Muhalefet partileri de Moskova'ya karşı direnmeyi savunuyor 


NİYAZİ TERZİ UTRECHT'TEN bildiriyoı 

Hollanda Hükümeti, Sovyetler Birliği desteğindeki Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesinden sonra Moskova'ya karşı izlemekte olduğu teslimiyet siyasetinde direnme eğilimleri ağır basmaya başladı. 

Hollanda Hükümeti uzun süredir Sovyetlere karşı "detant" (yumuşamu) siyasetini sürdürüyordu. Bu tutum Nötron bombası konusunda iyice açığa çıkmıştı. CDA Partisi (Hıristiyan Demokratlar) içindeki Hitler yanlısı politikacılar da teslimiyet siyasetinin devamını hararetle savunuyorlardı. Bu politikacılar, "detant" siyaseti terkedildiği zaman barışın tehlikeye düşeceğini iddia ediyorlardı. Bu teslimiyetçi görüşler de uzun süre CDA ve VD (özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi) gibi hükümet ortağı partiler tarafından benimsenmişti. 


HOLLANDA VİETNAM'A YARDIMI KESECEK 


Bugün ise aym hükümet Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesine karşı çıkıyor ve Vietnam'a yapılan yardımın derhal kesilmesini istiyor. Kamboçya olayları ile başlayan Sovyetler Birliği'ne karşı direnme eğilimi, halkın büyük sempatisini topluyor. Bu arada CDA Partisi içindeki Hitler yanlısı politikacıların tasfiye edilmesi de geniş çevrelerde memnunluk yarattı ve direnme siyasetine güç kattı. 

Sovyetlere karşı direnme siyasetinin başi ka bir ifadesi olarak, Kalkınma ve İşbirliği Bal kanı De Koning'in Vietnam'a yapacakları yardımı keseceklerini belirtmesi gösteriliyor. 

Hollanda hükümeti içinde, Kamboçya olaylarından sonm direnme siyasetinin öncülüğünü Başbakan ve CDA Başkanı Van Agt ve Başbakan Yardımcısı ve VD Partisi Başkanı Wiegel yapıyorlar. 


MUHALEFET DE DİRENİYOR 


Vietnam'ın Kamboçya'yı işgal etmesi, muhalefetin eski çizgisini de etkiledi. Ana muhafelet partisi PVDA (Emek Partisi) içinde de Sovyetler Birliği'ne karşı direnme eğilimi güç kazanmaya başladı. 

PVDA Başkanı Joop Den Uyl geçenlerde 
| Brüksel'de AET ülkeleri "Sosyalist Partiler Fel derasyonu"' kongresinde yaptığı konuşmada Almanya, İngiltere, ABD ve Japonya ile birlikte 
| hareket edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu da 
| direnme eğiliminin bir ifadesi olarak değerlendirilmişti. 
| PVDA'nın birçok temsilcisi de Kamboçya" 
| nın işgaline karşı olduklarını belirttiler ve 20 

Ocak günü Utrecht'te yapılacak olan Kamboçl ya'nın işgalini protesto gösterilerine katılacak- 


larını açıkladılar. 

RPL (Radikaller Partisi) de Vietnam'ın Kamboçya'yı işgaline karşı çıkıyor. 

Önceden Sovyetlere karşı teslimiyet siyasetini izleyen partilerdeki değişmeye paralel olarak, Hollanda basınında da aynı değişmeler görülüyor ve gazeteler, Kamboçya'nın işgaline karşı çıkıyorlar. 


kn ei 


SALT-2 imzalansa bile ABD Senatosundan zor geçecek 


© Carter, SALT-2'nin Senatoya bir “pakt” olarak sunulacağını açıkladı 


WASHİNGTON 

ABD Başkanı Jimmy Carter, Sovyetler Birliği ile 

yapılacak yeni bir SALT anlaşmasının ABD Senatosu- na bir "pakt" olarak sunulacağını açıkladı. 
, Buna göre anlaşmanın Senatodan geçebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Oysa normal olarak, anlaşmanın kabulü için salt çoğunluk yeterli olacaktı. Bu yeni durumda taraflar SALT-2'yi imzalasalar bile, anlaşmanın ABD Senatosundan geçmesi çok zor olacak. 

Carter'ın bu kararının, Rusya'ya karşı direnme- den yana olan "Şahinleri" memnun ettiği bildiriliyor. 

ABD'de "Şahinler" ve “Güvercinler” denge politikası izleyen Carter, söz konusu kararını açıklarken, anlaşmanın Senatodan geçmemesi halinde, bunun dünya barışı için bir darbe olarak değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine eklemeyi ihmal etmedi. 


arasında 


Doğu Berlin'den Silahtar pek görünmüyor! 


Demir Döküm direnişi 


Maden-Iş'in yeni bir komplosu 


BIR İŞCİ 


20 MART DİRENİŞİNDEN DOLAYI, 
10 AY SONRA İŞTEN ATILDI 


© imbat Sanayii” nden atılan işçi, 


zaferle biterken, "Bizim Radyo” direnişin 


kırıldığını iddia ediyordu! 


© Sahte TKP'nin radyosu, Demir Döküm işçilerinin mücadelesine “gerici, işçi sınıfını bölme manevraları” 


ile konuşurken. . 


Hannover Türk Birliği Başkanı Teoman Atalay, muhabirimiz Halit Ayaroğlu 


Hannover Türk Birliği Başkanı Teoman Atalay: 


Maden-İş” in Jas z ë 
20 Martta direnişi amaro al “EMEKLİLİK YASASI ŞİMDİYE KADAR 
tam olarak Demir Döküm işçileri 13.1.1979 günü 21 gündür sürdürdükleri direnişi za- iz g A z esi uygulamamasına ferle noktalarken, sahte TKP'nin Doğu Almanya'dan yayın yapan Bizim Rad- Ü, T4 Ta çıkmıştı yosu aynı gün aşağıdaki ibret verici yorumu yapıyordu. GÖRDÜKLERİMİZİN EN Kı 0 Ti USUD R 
Bizim Radyo'nun 1400 işçinin Maden-İş'e katıldığını iddia ettiği saatlerde k TOn x 3 
© Maden-iş 1750 Demir Döküm işçisi fabrikada coşkun bir şekilde Devrimci Maden-İş'in © Oy çokluğu ile FiDEF” ten ayrılma kararı aldık temsilcilerinin işverenle imzaladığı protokolü oybirliği ile kabul ediyordu. 
sürekli tehdit 5 HALİT AYAROĞLU Faşizme karşı aynı fikir- “FİDEF meselesine ttikle : işçi (BİZİM RADYO'NUN 13.1.1979 TARİHLİ YORUMUNDAN) NA de olduğumuzu belirt- gelince, üyelerimiz derettikleri ai ed A yi NNE Ye AA > 7 Alman Sendikalar Bir- mek isterim." ekte yapıl enei ku-Silahtara De Dök de M l kırıldı. Maden-İ si çil RF A fx Ma ne yapılan genel ku 17/.maddeden sınıf sendikal Anin Boğrakını yeniden VRI. E E A liği (DGB) Çevre Yöne- Atalay sahte TKP'li- rulda oy çokluğu ile ay- 
"İstanbul Silahtarağa Türk Demir Döküm fabrikasında Maocu Perinçekçi- tim Kurulu üyesi, Yaban- lerin güdümündeki — rılma kararı aldı, O adam- 


- tazminatsız olarak 


j ler Devrimci Maden-İş adındaki sarı sendika ve CHP sağ kanadınca sürdürülen cılar Meclisi Başkanı “©  FİDEFe ilgili de şöyle ları da dernekten tecrit işten atıldı sınıf sendikacılığını çökertme çabaları kırıldı. Maoculuğun, sarı sendikacılığın Hannover Türk Birliği konuştu ettik maskesi bir kez daha düştü. Gericiliğin işçi sınıfını bölme manevralarına yeni Başkanı Teoman Atalay. 
İSTANBUL (ÖZEL) bir darbe indirildi, oyun bozuldu. CHP sağ kanadının kurduğu Devrimci Ma- gazetemize bir demeç ve-İstanbul Sefaköy'de den-İş adındaki sarı sendikanın saflarını terkeden 1400 işçi yeniden DİSK'e rerek Almanya'daki Tür. 


kurulu İmbat Makina Sanayi Fabrikasında Rahmi Özlek adlı bir işçi patron ve Maden-İş yöneticilerinin işbirliği sonucu 17. 
maddeden işten atıldı. 


20 MART DİRENİŞİ 
VE 17. MADDEDEN TAZMİN ATSIZ ÇIKIŞ 


Maden-Iş yöneticileri bu işçiye uzun süredenberi baskı yapıyorlar ve işten atmakla tehdit ediyorlardı. 12.1.1979 günü paydos saatinden sonra işçiyi personele çağıran işveren kendisini 17. 
maddeden çıkardıklarını söyledi ve gerekçe olarak da, DİSK'in 20 Mart "Faşizme İhtar" eyleminde direnişe katılması için işçileri kışkırttığını iddia etti. 

Gazetemize bir açıklama yapan Rahmi Özlek bu konuda şunları anlatti: 

“Çıkışımı vereceklerini öğrenince Maden-İş temsilcilerine gittim. 
Hamdi Kosova ve Adnan Oruç adlı temsilciler 'Bizim haberimiz var. Taz- 


Rahmi Özlek, Maden-İş'li temsilcilerin yaptıklarını anlatıyor 


ku yarattı!" 


işçiler patron sendikası Nevtron-iş "e karşı Devrimci Maden-iş'te örgütlenme mücadelesi veriyordu 


Nevtron'da 6 işçi işten atıldı 


© Arkadaşlarının çıkarılışını protesto için işçiler işi yarım saat erken bıraktı 


İSTANBUL(ÖZEL) Nevtron o Televizyon 
fabrikasında çalışan 240 
işçinin patron tarafından kurulan Nevtron-İş adlı sendikaya karşı Devrimci Maden-iş saflarında ör- 


gütlenmeye girişmeleri ü- 


zerine altı işçinin iş akidleri feshedildi. Nevtron Televizyon fabrikası işçi- 


lerinin altı arkadaşlarının 4 


işten çıkarılması nedeniyle işi yarım saat erken bırskarak patronu protesto ettikleri bildirildi. 


fer Işıklı, Süleyman Koçer, Mustafa Avcı, Müs- lira İnci ve Cevdet özgül, Bu arada işten çıkarılan işçiler gazetemize gelerek işyerinde ağır çalışma şartlarının bulunduğunu ve baskı altında düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakıldıklarını belirttiler, 

Bu yüzden patron sendikası Nevtron-İş'e karşı Devrimci Maden-İş Sendikası saflarında örgütlenmeye karar verdiklerini 


bağlı sendikaları Maden-İş'e katıldılar. (. . .) 
"Demir Döküm işçilerinin sınıf sendikacılığı bayrağını yeniden yüksekler- de dalgalandırması işçi sınıfımız ve demokratik güçler arasında büyük bir coş- 


Yeni Ges-iş, DİSK'e bağlı olduğu yalanıyla Ankara DSi”de örgütlenmeye çalışıyor 


ANKARA(ÖZEL) 

Sahte TKP taraftarlarınca kurulduğu açıklanan Yeni Ges-İş Sendikası yöneticileri, DİSK'e bajilı olduklarını öne sürerek Devlet Su İşleri (DSİ) işyerlerinde yetki almaya çalışıyorlar. 

İki sene önce DSİ'de Ges-İş adına faaliyet gösteren kisilerin şimdi Yeni Ges-İş olarak çalışma yürüttükleri ve "Bize üye olmazsanız hiç bir yerde kalâmâzsınız" gibi 3öz! 
lerle işçilere baskı “yaptıkları bildiriliyor. 

DİSK 3, Bölge Tem- 


kiyeli işçileri ilgilendi. 
ren bazı konularda görüşlerini açıkladı. 

Teoman Atalay emeklilik konusunda şunları söyledi: 

"Biz ezilenden yanayız. Hangi hükümet hangi iktidar olursa olsun, çalışan emekçinin alın teri- ne, cebine el atmasını en büyük namussuzluk olarak görüyoruz, İşte bu emeklilik yasası da şimdi ye kadar gördüklerimizin en kötüsüdür, Aynı şekilde yurt dışında çalışan işçilere döviz karşılığı satilan otomobil vs, de işçilerin alın terini patronların cebine akıtmaktan başka bir anlam taşımıyor." 

Teoman Atalay Kontrgerilla konusundaki sorumuzu İse şöyle cevapladı; 

à+ “Kontrgerilla konusunda yeterli. bilgim. olmadığı için bir şey söylemêm mümkün değil, An. 


mücadeleyi sürdürüyor. 


Lüftü Moray grev gömleğiyle (sağ başta), Arkadaşları 


işveren milyonlar içinde saltanat sürüyor ve işçilerin haklarini ödemeye yanaşmıyordu 


minatsız olarak çıkışın ya- Nevtron'da sendika- belirten Nevtron işçileri, a Saim ON cak milletvekili Süleyman amm iea aia tans mam m cezir DİKE bsi ge w toya APBYAGKI Doğan Karde savunmayız. Biz 14. Böl. Karılan işçilerin adları nunsuz bir uygulama ol- olanı elm ğinde bu konuyu sor- 


geye Demir Döküm'e müdahaleye giuerken, sen karşı çıktın, bizimle gelmedin. Bize karşı çalış tın. İstersen DİSK'e git, nereye gidersen git!' dediler. 


"20 GÜN ÖNCE DE 


şöyle: Medet Bal, Muzaf- 


duğunu kaydettiler, 


Sendikal mücadeleye girince işten atıldılar. 


SENDİKA DERGİLERİNDEN SEÇMELER 


dum. Cevap alamadım. 


işçilerinden 


Lütfü Moray, 


ekonomik nedenlerden 


BENİ TEHDİT 
ETMİŞLER . o .. yer alıyor. Adem Gedik'in kadın emekçilere öğütleri şöyle: intihar etti KENDİLERİNE r 1 "Evlenip çoluk çocuğa karışınca işinizi ve sendikanızı bı- ein inyi vee YALVARMAMI rakmayınız. Sendikanız içinde etkin olmanın yollarını arayı- ©Grevci IŞçının annesi, oğlunun mezari ! İSTEMİŞLERDİ" ni POAKA organlara seçilmek için demokratik mücadele başında " grev nöbetini ben “Zaten beni 20 gün devralacağım” dedi 


önce de tehdit etmişler ve gelip kendilerine yalvarmazsam , fikirlerimden vazgeçtiğimi açıklamaz- 


Moskova'dan mı bakıyor? 


türk DENİZ 


Dilaver Paşa 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Yedi aydır grevde bulunan Doğan Kardeş-Ha- 


Spor Tesisleri, Afşin-El)- bistan Termik Santralı, Kayseri Şeker Fabri- 


sam beni o işyerinde ya- Park > y i . . yat Yayınları emekçile- kası ve Keban Barajı gibi iasa KİND söyle DİSK dergisinin Ocak 1979 tarihini taşıyan son sayısında tusundaki bu değişim, Basra Körfezi çevresindeki tüm ge- E KEA E~ ei nizamnamesi rinden, 16 yılık renk birçok (işyerinin de į i stelik tam lının dünyadakı ve edeki başlıca olayları veriliyor. rici yönetimleri tedirgin etmiş... J Vk Sİ n şefi ütfu o- $ mişlerdi. p e 1978 n dünyadak ülkedeki başl layl 3 il ici yönetimleri tedirgi Í " ‘S KF ee ele iri yapmak özl anemi Tela: MR GE i de RE a 9 i BNET N ik rn ölme a MASS demin dinyaya adeta Moskova dani bakiyor KATANGALI JANDARMALARI KİM SALDIRTTI? Son zamanlarda işçi sağlığı konusu kamuoyunda sık sık | lerden dolayı intihar Basn emekçisi Lütfü eydik ve bunların soz Dünyadaki Olaylar"bölümünde bağlantısız ülkeler ve Küba'nın pea Ra h ME RE tti Moray'ın ölümüyle ilgili leşmeyi satmasına benim K i E EN Fp DİLAN deşilirken, 1978 yılı içinde bir de Ulusal İşçi Sağlığı Kongre. | etti. TOYIN AA IA Agi tinca bili ihracı meselesi, Afganistan'daki ve Güney Yemen'deki askeri : F f A. 4 olarak görüştüğümüz karşı çıkacağımı biliyor- a > nat A "Katanga gerillaları ile Mobutu'nun askeri kuvvetleri- si toplandı, Deniz Ulaş-İş Sendikasının 1978 yılı Aralık sayılı Grevdeki arkadaşları i lard darbeler ile Katangalı jandarmaların Zaire'ye saldırısı gibi ko- |. Ké s Si e a i agi grevdeki Doğan Kardeş ardı. tapt Tak 1 i S hs PİR silahlı çatışmaya girmeleri üzerine, Zaire Devlet Baş- aylık yayın organında Sait Gencer'de bu konuyu ele alıyor, | tarafından her yönüy- işyeri temsilcileri yaptık- 
, Daha sonra Personel nular, sahte TKP'nin bakış açısıyla yansıtılıyor. Sovyet yanlısı kanı Mobutu, Angola'nın sınır bölgelerinde karışıklık Çi. Gencer yazısında işçi sağlığıyla ilgili Cumhuriyet dönemi ön- | le çok iyi bir insan Jap, açıklamada şunları Müdürü Ayhan Sargın be- darbeler alkışlanırken Çin ve Kamboçya'ya saldırılıyor ve Kü- kardığını bahene ederek Avrupalı emperyalist ülkelerden TE 3 - F olduğu ve nöbetçi ól- söyledi. 
ni çağırdı. 20 Mart dire- ba ile geçtiğimiz günlerde Kamboçya'yı işgal eden Vietnam'ın yardım istedi. > cesi nizamnameleri de anımsatarak bugüne kadar çıkarılan ya- | madığı zamanlar dahi yhd TARR A nişinde sendikayı avare: Moskova taraftarı tutumları övülüyor. "Angola halkına ve bağımsızlık savaşı veren Katangalı $a önlemleri sıralıyor. Yazı Işçi sağlığı AKU hâlâ Dilaver | grev yerine gelerek nö- rece dürüst lekens ne karşı kışkırttığımı, be- Şimdi derginin Ocak sayısındaki bazı yazılarından aldığımız gerillalara karşı Zaire'nin saldırı planı hazırladığı bir sıra- Paşa Nizamnamesi zihniyetiyle yaklaşıldığını anlatıyor. | bet tuttuğu (belirtilen Dale ere sahip çıkan bir 


ni onun için işten çıkardıklarını bildirdi. 20 
Martta Maden-İş, DİSK' in 2 saatlik direnişini tam olarak uygulamamış, ben buna karşı çıkarak direnişin hakkıyla uygulanmasını istemiştim. O zaman da Maden-İş temsilcileri ile tartışmıştık. 


İŞVEREN İSTERSEM 


bölümlerle, sahte TKP'nin ve Sovyetler Birliği'nin görüş ve tahlillerinin nasıl aynen yansıtıldığını birlikte okuyalım: 


KÜBA—VİETNAM: YOKTUR BİRBİRİNDEN FARKI! 


"Kamboçya'nın, Çin'in kışkırtmasıyla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin obağlantısızların saflarından çıkarılmasını resmen önermesi ile, sosyalist ülkelere karşı izlediği düşmanca politikanın emperyalizmin nasıl işine yaradığı bir kez 


da Çin, Mobutu'ya yeni silahlar göndereceğini açıklamıştır." 


TÜ i$ 


= "İbret almacak 
=ar pir tavir!” 


''Ülkemizde iş hukuku alanında ilk kez 1865 yılında, Ereğli'de kömür havzasında çalışan işçilerin, sosyal, ekonomik durumlarını düzeltmek ve üretimi artırmak gayesi ile Dilaver 


Paşa Niz 


"1869'da Maadin Nizamnamesi, 1337 tarihli ve 151 sayılı Havzai Femahiye Yasası yürürlüğe girmiştir. Yukarıda ifade edilen yasalar, işçilerin doktor tarafından muayene edilmesi, ağır hastaların ise köylerine gönderilmeleri ilkelerini içermekteydiler, Cumhuriyet döneminde ise 114 numaralı Kömür Tozları Kanunu, 1925 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 
1930 tarihli ve 1593 sayılı Hıfzısihha Kanunu vb. kanunlar yürürlüğe girmiştir. 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu ile de iş- 


amnamesi çıkarılmıştır, 


Lütfü Moray'ın birlikte oturduğu annesinin evde olmadığı bir sırada, evin banyosunun pencerelerini kapatarak tüpgazını açık birakmak suretiyle intihar ettiği öğrenildi. 
33 yaşında olan Moray 
intihar etmeden önce borçlu olduğu kişilerin listesini yazarak bı- 


arkadaşımızdı. Ekonomik güçlükler içinde olduğu halde birçok işyerinden gelen iş tekliflerini grev kırıcılığı yapmamak için kabul etmedi! Onurlu ve inancının bilincinde bir arkadaşımızdı, Her şeyden önce inanmış bir kişiydi. Arkadaşımızın anısı müca- 


daha kanıtlanıyordu. . . anm raktı. < 5 

SENDİKAYA "Bundan sonraki ilk bağlantısız ülkeler konferansı 1979'- çilerin çalışma hayatı, sosyal güvenliklerinin düzenlenmesi yö- ilerin birikmi ai iL GİDEBİLECEĞİMİ da Küba'da toplanacak. Emperyalizmin ajanlarının karşı çık- 7 nünde adımlar atılmıştır. . . İşçilerin birikmiş hak- il ta e Skye VER SÖYLÜYORDU malarına karşı alınan bu karar da, konferansın, dünya ileri- Türk-İş'in aylık yayın organının 1978 Aralık sayısında Ka- "Türkiye'de ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak 1946 | larını vermeyi kabul şilerinden olan Lütfü Mo- 


“İşverene bu olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, bunun saçma bir gerekçe olduğunu söyledim. O ise bana kendisi- nin bunu daha yeni duyduğunu, istersem sendi-Rayo gidip hakkımı arayabileceğimi söyledi. 
Sendikanın beni işten at- 


ci güçlerinin yararına elde ettiği kazanımları arasında yer almaktadır." 


SOVYET YANLISI DARBE: “AFGANİSTAN'IN İLERİ BİR KAZANIMI!" 


“Toprak ağaları ve kabile şeflerinin iktidara egemen olduğu Afganistan'da 27 Nisan 1978'de Davut Han yönetimi devrilmiştir... 

"Yönetimi ele geçiren Devrim Konseyi, ülkede emperya- 


ya Özdemir "Köşemden”" sütununda şunları yazıyor: "Dünyanın bir bunalım döneminde olduğu bilinmekte ve dünyadaki bunalımın Türkiye'deki etkisi elle tutulur, gözle görülür bir biçimde hissedilmektedir, Ne varki, dünyanın üzerin - deki bazı ülkeler gelişmekte ya da az gelişmiş ülkeleri sömürmeye devam etmektedirler, İki büyük süper devletin emperyalist davranışları, hammaddesi ve doğal kaynakları bol olan az gelişmiş ülkelerden bu hammaddeleri alarak işlenmiş bir biçimde yeniden o ülkelere satma şeklinde tecelli etmektedir. Sömürünün hemen peşinde bir silahlanma yarışı alabildigine sürdürülmekte ve bu iş de silahsızlanma adına yapılagel- 


yılında İşçi Sigortaları Kanunu çıkarılmış.ama çağdaş anlamda etkin bir biçimde işçi sağlığı sorunu çözümlenememiştir. . . 
ülke koşullarına uygun olmayan yasalar beraberinde yaptırım gücü yetersiz bir özelliği de getirmekteydiler." 


Ti 


yü yolunmuş UDC ve Demokratik Platform 


etmeyerek grevi uzatan Doğan Kardeş-Hayat Yayınları sahibi Kemal Uzan aynı zamanda Ayrıntılı Haber, İstanbul ve Aktüel gibi naylon gazetelerden resmi ilan yoluyla milyonlarca lira Para kazanmakta ve MC döneminde girdiği iha- 


leler sonucu Halkapınar 


ray'ın cenazesi önceki gün yakınlanyla birlikte grevdeki (o arkadaşlarının da katıldığı bir törenle Güzelyalı o mezarlığında toprağa verildi. 

Cenaze töreni sırasında Moray'ın annesinin “oğlumun grev yerindeki nöbetini ben devralacağım" dediği öğrenildi. 


Permak istediğini o da bi- lizmin baskısına ve despotluğa son verildiğini, demokratik ve ekidir Yeni iyordu. özgür bir sistemin kurulacağını açıklamıştır... Afganistan “Dost Re i ; i i A W n ” t age T st Romanya'nın değerli Devlet Başkanı Nikolai Çavu- a n F : kitapta e 

Ben Çlktikten sonra Demokratik Cumhuriyeti Başkanlığına Halk (Komünist) şescu'nun son Varşova Paktı toplantısında silahlanma belgesini Hürcam-Iş'in aylık organında 1978 yılı değerlendirmesi ya- Çkbinin mim 


Maden-İş temsilcilerinin işyerinde işçileri korkutmak için 'Onu beş parasız attık. Onun gibi düşünenleri de böyle tek tek 


Partisi Genel Sekreteri Nur Muhammet Taraki'nin getirilmesi, ülkedeki tüm ilerici güçlerin bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm yolunda önemli ve kalıcı bir adım attıklarını göstermektedir." 


imzalamayı reddedişi ve Romen halkının Devlet Başkanlarını en güçlü bir biçimde desteklemeleri, kalkınmakta olan ülkeler için ibret alınacak bir tavır, bir tutum olarak dünya siyasi tarihine geçecektir." 


pılıyor. 1978 Aralık tarihini taşıyan derginin yazarları Demokratik Platform konusunda da "ortada hâlâ bir şey yok" diye sızlanıp duruyorlar. Dergide ayrıca platform çalışmalarına katılan demek ve kuruluşların yanına siyasi partilerin de katılması 


X 


Uluslararası 


Komünist Hareketin 


$BkP'nin eak ta 
30 Mart 1 

tarihli mektubuna verdiği cevap ile dünya imci 


temizleyeceğiz' dedikle- TOP ATEŞLERİYLE GELEN RUSYA - ktiği s lar sö iyor: ai a hareketi içinde rini öğrendim. İşçileri DOĞRULTUSUNDAKİ İKTİDAR u j E NE a Ee E UC R A Genel Çizgisi "Dokuz Makale" korkutmak ve yıldırmak DİSK 78 yın boyunca aati-faşist mücadejeninörgütlenme- I diye anılap ve ünlü 


istiyorlar, ancak bu yüzlerinin daha da açığa çıkmasına yarıyor." 

Rahmi Özlek. işveren ve Maden-İş'in bu tertibine karşı yasal yollara başvurarak hakkını arayacağını ve durumu DİSK yöneticilerine de ileteceğini bildirdi. 


"Güney Yemen'in tek partisi Marksist Ulusal Cephe'nin yönetiminde 26 Haziran 1978'de başlatılan ayaklanmalar, ülkede yönetimin el değiştirmesine yol açtı. Darbeden sonra tutuklanan Raboya Ali'nin yerine devlet başkanlığına Ali Nasır Muhammed getirildi. Darbe, hava kuvvetlerine bağl: uçakların Raboya Ali'nin sarayını top ateşine tutmalarıyla gerçekleştirilmiştir. . . 

"Güney Yemen'de halkın demokratik 


iktidarı doğrul- 


içinde etkin olmaya çalışın” 


Türk-İş dergisinin Aralık 1978 tarihli sayısında Zonguldak Maden İşçileri Kadınlar Semineri ile ilgili haberde sendika 


eğitim müdürü Adem Gedik'in seminerde yaptığı konuşma birlikleri geçici çalışmal 


sinde bir takım girişimlerde bulunmasına rağmen, anti-faşist mücadele doğrultusunda devamlı gündemde bulunan 'somut adım' henüz atılamamıştır. Faşizmin alabildiğince saldırdığı günümüzde değil bir yıl gecikmek, bir dakika bile gecikme demokrasi güçleri açısından büyük kayıptır. Demokratik platform konusunda bir'yıl süresince toplantılar yapılmış, çağrılar yapılmış ve hâlâ somut bir şey ortaya çıkmamıştır... 

bir meslek örgütlerini kapsayan güçar olmaya mahkumdur " 


"Sade 


ce demokratik 


35 LİRA 


AYDINLIK 


YAYINLAR 


mektubu yorumlayan yazılar ve belgeler yer almaktadır. 
Yazılar ve Belgelerin büyük bir kısmı 
Türkiye'de 


Senel Dağıtım: TÜR-DA.Hamam Sokak No: k defa 


Cağaloğlu-İstanbul 


yayınlanmaktadır. 


16 Ocak 1979 


Katsayı artışı yerine yeni yan ödemeler getirilecek 


6 Yakacak 
yardımının yanısıra başka bazı l yan ödemeler de yapılacak 

e Maliye Bakanlığı, katsayı artışının maaşlar arasındaki adaletsiz durumu daha da artırdığını" belirtiyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Maliye- Bakanlığının bu yıl katsayıyı artırmak yerine yeni yan ödemeler ve yardımlar getirme yolunu izleyeceği öğrenildi. 
Muhalefet partilerinin halen 14 olan katsayının yükseltilmesi taleplerine “memur maaşları arasında halen mevcut adaletsizliği daha da artırır" gerekçesiyle karşı “çıkan Maliye Bakanlığının geçen' yıl başlatılan yakacak yardımı gibi bu yıl da yeni bazı yan ödemeler getirmeyi planladığı öğrenildi. 

Bunların başında 800 
ila 1000 lira arasında şecek geçim yardımı geliyor, Ayrıca halen yapılmakta olan çocuk yardıminın daha gerçekçi bir hale getirilmesini ve çocuğun okuduğu okula göre bu miktarın bazı yeni ayarlamalara gidilmesi- nin düşünüldüğü bildirildi. 

Bu yeni ödemelerle ilgili hususlar 1979 mali yılı bütçesinin Maliye Bakanlığına ilişkin bö ü nün gelecekhafta Bütçe Plan Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasında kesinlik kazanması bekleniyor, 


İzmir” de femel ihtiyaç maddelerine yüzde 60 oranında 


zam isteniyor 


IZMİR(A A) 
1978 yılı sonunda 
yeni yıl için yüzde 50-60 oranında zam talebi ile Belediye'ye başvuran esnafın istekleri encümen komisyonlarında görüşmeye alındı. Zamların, Belediye Meclisi CHP Parti grubunda görüşüldükten sonra karara bağlanabileceği öğrenildi. 
Belediye yetkilileri zamlar konusunda karar verme durumunda olmadıklarını, CHP Parti Grubunun alacağı kararın encümen komisyonlarında etkili olacağını .bildirdiler, 


SSK’ da yıllık ikramiyenin ilk taksidi 

hâlâ ödenmedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Sosyal Sigortalaı Kurumu Çalışanları Birleşme ve Dayanışma Derneği (SSK - DER) ba sına bir açıklama yapa rak, SSK personeline ödenmekte olan iki maaş tutarında ikramiyenin bi. 
re indirilmesine ve bi: rinci taksitlerin de henüz ödenmemesine karşı çıkti. 

SSK - DER Başkanı bul uygulamayla, yılda ancak bir defa toplu paraya sahip olabilen dar gelirli memurlarm zor duruma düşürüldüğünü belirtti., 

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı, KİT personeline ödenmekte olan iki maaş tutarında ikramiyenin bundan böyle iki taksit halinde ödenmesi yolunda karar almıştı. 
Hazine açıklarının kapatılması ve piyasadaki para dengesini sağlamak amacıyla alındığı söylenen bu kararla, şimdiye kadar her yılbaşında peşin alınan ikramiyeler yeni uygulama ile birinci taksidi Ocak başında ikinci taksidi Temmuz başımda ödenecek. 


Ege'de yağışlar can ve mal kaybına yol açtı 


IZMIR (AA) 
Ege'de son yağmurların can ve mal kaybına yol açtığı bildirildi. Gümüşsuyu'nun Köprübaşı köyünde Hasan Canbaz isimli bir yurttaş sel sularına kapılarak öldü. 


Türkiye-ABD ortak savunma anlaşması görüşmeleri 


Bu defa üsler ve askeri yardım ayrı ayrı ele alınacak 


başlıyor 


© Hevetlere, Spiers ve Şahinbaş başkanlık ediyor @ Görüşmeler sonunda bir çerçeve anlaşması imzalanması öngörülüyor 


© Türkiye, savunma anlaşmasının geniş kapsamlı tutulmasını isteyecek 


ANKARA (ÖZEL) . 


Türkiye ile Birleşik Amerika arasında imzalâpaâcak ortak savunma işbirliği anlaşması üzerindeki görüşmeler yarın Ankara'da başlıyor. GörTüşmelere katılan Türkiye heyetine Dışişleri Genel Sekreteri Güvenlik İşleri yardımcısı Büyükelçi Faruk Şahinbaş, Amerikan heyetine ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ronald Spiers başkanlık edecek. 

Daha önce bugün yapılacağı açıklanan görüşmelere, Türk tarafının isteği üzerine, 18 Ocak Perşembe günü başlanacağı bildirildi. 


Görüşmelerde Türki- 


ye'nin anlaşmanın geniş kapsamlı tutulmasını isteyeceği bildiriliyor. Türkiye'nin ABD ile teknik işbirliğini güçlendirmek istediği ve ABD'nin yardımıyla savaş sanayii kurmayı önereceği de ifade ediliyor. 


Altı aydır iki başkentte sürdürülen temasların değerlendirileceği bu görüşmeler sonunda, bir çerçeve anlaşması ile üç teknik anlaşma imzalanması bekleniyor. 


Çerçeve anlaşma Türkiye-ABD askeri işbirliğinin ilkelerini belirleyecek. Bu anlaşma ile askeri yardım ve üslerin sta- 


Türkiye-AET Parlamento Komisyonu toplantısı Strasbourg” da başladı 


ANKARA (THA) Türkiye- AET Ortak Parlamento Komisyonu Ara Toplantısı dün Fran- sa'nın Strasbourg şehrinde başladı. 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre toplantıda, Nisan ayında Türkiye'de yapılacak TürkiyeAET Ortak Parlamento Komisyonu- nun toplantı hazırlıkları ele alınacak, Ayrıca Tür- 


kiye - AET ilişkileri ve özellikle Türkiye'nin AET'ye sunduğu öneriler üzerinde fikir alışverişin- de bulunulacak. 

Strasbourg'daki toplantıyı Ordu Senatörü Orhan Ural'ın Başkanlığında 10 kişilik bir parlamento grubu izliyor. Ayrca AET nezdindeki daimi delegemiz Cenap Keskin de bu temaslarda hazır bulunuyor. 


tüsünün ayrı ayrı kabul edilmesi bekleniyor. Buna göre Türkiye istediği zaman üslerin statüsünde gerekli değişiklikleri yapabilecek. Buna karşılık ABD de Türkiye'ye verilecek askeri yardım miktarını her yıl koşullara göre belirleyebiliyor. 
mzalanacak teknik anlaşmalardan birincisi Türkiye'deki ABD üslerinin statüsünü belirliyor. 
Bununla üslere Türk ko mutanların atanması ve üsler aracılığıyla sağlanan bilgilerin düzenli olarak Türkiye'ye verilmesinin kabulu de bekleniyor. 
İkinci anlaşma da Türkiye'ye yapılacak askeri 


Christopher. 


yardımın esaslarını belirleyecek. Burada kredili satış ve ABD'nin askeri malzeme fazlasının Tür- 


kiye'ye aktarılması düzenlenecek, 
Üçüncü anlaşma ise 


Türkiye'de ABD yardımiyla bazı savaş sanayii tesisleri kurulmasını ve bunların NATO Standartlarına uygun olarak üretecekleri malların diğer NATOülkelerine satılması öngörülüyor. 

Türkiye'nin NATO ülkelerine özellikle ünifor- ma ve bazı küçük çaplı füzeler satmak istediği bildirildi. Türkiye'nin bu yolla tekstil ürünleri ihracatında karşılaştığı 


Dışişleri Bakanlığı, İran'daki; 


üslerin Türkiye'ye taşınacağı yolundaki haberleri yalanladı 


fından bir açıklama 


yan bazı 


Son günlerde basında Türkiye - ABD ilişkileri konusunda çıkan haberler üzerine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü tara- 


Genel Müdürlüğünün açıklaması şöyle: 

Son günlerde basında gerçekle ilişkisi olmahaberlerin çıktığı görülmektedir. 
Bunlar ABD'nin yeni üsler istediği veya İran' daki üsleri Türkiye'ye nakletmeyi önerdiği, füze rampaları kurmak istediği, ayrıca milli savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması konusunda bakanlıklar arasında uyum olmadığı şeklindedir. Bu haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. 


> ——3BİN DOLARA İHRAÇ EDİLEN 


ANKARA (ÖZEL) 


yapıldı. Enformasyon 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HER OTOMOBİL İÇİN 3 BİN 231 DOLARLIK İTHALAT YAPILIYOR 


© Geçen yıl otomotiv sanayi için 203 milyon dolarlık ithalat yapıldı Rahmi Koç: “ihracat karsız bir işkolu olmaya devam etmektedir. Verilen teşvikler için cazibesini artırmaya kafi gelmiyor” 


HABER MERKEZİ 

Üç bin dolara ihraç edilen her otomobil için 
3 bin 231 dolarlık ithalat 


yapılmak zorunda kalındığı açıklandı. 

Bu arada Koç Holding Yönetim İcra Komitesi 


Başkanı Rahmi itoç da ihracatın kârsız bir işkolu olmaya devam ettiğini belirterek "verilen teşvik- 


ADMMA 9 aylık bir aradan sonra dün öğrenime başladı öğretim yılı için birinci Ankara Eğitim Enstitüsü 


ANKARA (A.A) 

Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 9 aylık bir aradan sonra dün bütün sınıfları ile öğretime açıldı. Akademide 1977-78 öğretim yılının ikinci yarı yıl derslerinin yapılacağı açıklandı. 

Akademiye bağlı yüksek okulun ise 1977-78 öğretim yılı ikinci yarı yıl derslerine tüm sınıflarda 29 Ocak tarihinde başlanacak. 

ADMMA'ya bağlı yüksekokulda 5-31 Mart tarihlerinde bütünleme sınavları yapılacağı ve bu süreler içinde derslere ara verileceği bildirildi. 
2 Nisan tarihinde takrar 
başlanacak olan 1977-78 öğretim yılı ikinci yarı 
yıl dersleri akademide 18 
Mayıs'ta Yüksek okulda ise 26 Mayıs'ta tamamlanacaktır. 

Akademi ve Yüksek okulda, 1977-78 öğretim yılı yıl sonu sınavlarının “4-23 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklanırken, 1978-79 


sınıflara kayıtlarını yap tıran öğrencilerin birinci yarıyıl öğretimine başla ma tarihinin daha sonra belirleneceği bildirildi 


OKULUN KAPANMASI 


ADMMA ya bağlı yük sek okul 12 Nisan 1978" de okula topluca giden öğrenciler komandoların bombalanması zerine kapatılmıştı. Bu olaydan sonra Akademi senatosu okulun açılması yolunda kararlar almış. fakat Ankara Valiliği tarafın dan güvenlik gerekçesi ile bu kararlar kabul edilmemişti. 

Akademi ve yüksek okul son olarak 20 Kasım' da Akademi yönetiminin kararı ve valiliğin izin vermesi üzerine yalnızca son sınıf öğrencileri için ikinci yarı yıl öğretime 


açılmıştı. 

Bu arada akademi ve çevresinde Sıkıyönetim komutanlığı tarafından 


geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. 


ÖSYM sonuçlarına göre ön kayıtla öğrenci alacak okullar belirlendi 


ANKARA(ÖZEL) Üniversiteler arası öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi dışında kalan ve ön kayıt sistemi ile öğrenci alacak okullar belli oldu. o Üniversiteleraras Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi puan sonuçlarına göre ön kayıt sistemine göre öğrenci alacak okulları şöyle belirledi ; 

Ege Üniversitesine bağlı İzmir Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi aynı üniversiteye bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin Sinema-TV, Tiyatro, Müzik ve Tekstil tasarımı bö-Tümleri, Gençlik ve Spor 


Akademileri, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Sosyal Hizmetler Akademisi, İstanbul Yüksek Denizcilik Okulu, Yüksek İsiam Enstitüleri, İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu, Eğitim Enstitülerinin Müzik, Resim, Beden Eğitimi bölümleri. 

Öte yandan daha önceden ön kayıt sistemi ile öğrenci alan Gazi Eğitim Enstitüsü ve İki Yıllık Egitim Enstitüleri 1979-80 öğretim yılında ÜSYM Merkezi kanalı ile öğrenci alacaklar. 


ÜNİVERSİTE 


22 Ocakta açılıyor 


ANKARA( ÖZEL) 
Uzun zamandır kapalı bulunan Ankara Eğitim Enstitüsü 22 Ocak'ta yeniden öğrenime açılıyor. 
Telafi eğitimi diyeadlan dırılan eğitim döneminin kısa süreli olacağı bildiriliyor 
Telafi eğitimine Eği tm Enstitüsünde okuyan bütün öğrenciler katılı yor.Eğitim tamamlandık tan sonra da sınavlar yapılacak 


İzmir Eczacılık Fakültesi öğrencileri süresiz boykota başladılar 


İZMİR (AA) 
Eczacılık Fakültesi öğrencileri dün sabah okulda düzenledikleri forum- dan sonra süresiz boykot kararı aldılar. 
Öğrenci temsilcileri yaptıkları açıklamada oul yöneticilerinin öğrencilere yaptıkları baskıların son bulması için boykota gittiklerini ve istekleri yerine getirilinceye kadar boykolu sürdüreceklerini açıkladılar. 
DENİZLİ LİSESİNDE 
DE ÖĞRENCİLER 
BOYKOT YAPIYOR Denizli Lisesinde de öğrencilerin çeşitli olaylar nedeniyle tutuklanan arkadaşlarının serbest bıtakılmaları için boykota gittikleri öğrenildi. 
Denizli Milli Eğitim Müdürü Nafiz Gürdal'ın yaptığı açıklamaya göre öğrencilerin, Aralık ayı içinde okulda meydana gelen olaylar sırasında tutuklanan 10 öğrencinin serbest o bırakilmalarını sağlamak amacıyla boykot yaptıkları öğrenildi. 


ler işin cazibesini artırmaya kafi gelmiyor" dedi. 

Torbalı'da kurulmakta olan Ege Otomotiv Sana yi'nin yayın organı “EOS Güvercini" adlı dergide yeralan bir inceleme yerli otoların yüzde 85'inin yerli parça kullanılarak yapılmasına rağmen it hal edilen yabancı parçalar için 203 milyon do larlık ithalat yapıldığı belirlendi 

İncelemede şu görüşlere yer verildi: 

“Bir otomobilin yüzde 15'i için 3231 dolar harcanmaktadır. Buna göre tamamı için 21540 dolar gerekmektedir. Bu da bizim paramızla 422 bin 
830 lira etmektedir. Bu 
fiyattaki bir otomobil ise Avrupanın en lüks otomobilidir. Bir otomobil için dışarıya ödediğimiz 
3231 dolar karşılığında 
Avrupadan komple otomobil satın alanıbilmektedir. Bugün yabancı sermayenin başrolünü oynadığı 've sahneye koyduğu oyunla 2 yıl sonra teslim alacağı otomobilin bedelinin yarısını peşinen ödeyen halkımız, farkına varmadan bu Oyunun aleti olmaktadır." 


Kaza nedeniyle kapanan 
Erzurum-Kars demiryolu açıldı 


ERZURUM THA 

Önceki gün Mehmetcik Ekspresinin raydan Çıkarak devrilmesi sonucu kapanan Erzurum-Kars demiryolu dün yeniden ulaşıma açıldı, Demiryolunun yeniden acılması ile Kars'ta bekleyen 
2 yük treni ile Erzurum' 
da bekleyen 3 yolcu treni yola çıktı. 

Selim Cumhuriyet Savcısı Kemal Yıldız, soruşturmanın sürdürüldüğünü, olayda ihmali görülen 2 personel hakkında tahkikata başlandığını ve bu kişilerin arandığını bildirdi. 

Öte yandan Mehmetcik Ekspresinin devrilmesi sırasında ağir yaralanan Hafize İlhan, Sadegül Çolak ile Sefer Karakışlak' ın sağlık durumunun iv olduğu belirtildi. 


ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren 


güçlüklerin bir kısmını ua gidermeyi planladığı öğrenildi. 

Öte yandan ABD'nin Türkiye'nin taleplerine karşı kendi tutumunu belirleyen bir muhturayı Türkiye'ye verdiği, savunma konusundaki işbirliğinin çerçevesini ve yöntemini bu muhtırada belirttiği öğrenildi. 

Bu arada görüşmeler sonunda hazırlanacak anlaşmanın sadece üslerin statüsünü belirleyen bil anlaşma olmayacağını belirten yetkililer, görüşmelerin fazla uzamayacağını umduklarını da söylediler. 


Türkiye-ABD yürürlüğe 
ANKARA (AA) 
Türkiye ile ABD ara smda "ceza yargılarının yerine getirilmesine iliş kin sözleşme"'nin Başkan Carter tarafından imza lanarak, yürürlüğe gire veği bildirildi Geçtiğimiz Ağustos, Ekim ve kasımı aylarında Ankara'da Türk ve Amerikalı Uzmanlar tarafından sürdürülen = görüşmeler sonucu hazırlanan söz leşmâ, ABD Diğişleri Ba- 


kan Yardımcısı Warren Christopher'in son Ankara ziyareti sırasında 


parafe edilmişti Sözleşme, Türkiye ile ABD arasındaki cezai konularda, iki ülke yargı organlarınca verilmiş olan özgürlüğü bağlayıcı nitelikteki ceza kararla rının o karşılıklı olarak, öteki taraf ülkece tanın ması ve yerine getirilmesi kurallarını düzenliyor. 
Sözleşme uyarınca Türk ve ABD uyruklu hükümlüler, o taraflardan birinin yargı organınca hükmedilen ( cezalarını. 


tamamını veya kalan bölümünü öteki tarafca kabul edildiği takdirde kendi ülkelerinde çekebilecek. 


ANKARA (ÖZEL) 
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Karma Komisyonunda OD-Tü'nün hesaplarının incelenmesi sırasında konuşan CHP Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay, “Kahramanmaraş olaylarının sorumlusu ve tertipçisi MHP bu olayları bazı sol grupların sırtına yık- ma çabasına girmiştir. 
Bu, suçluluğun telaşıdır. 
Faşistlerin her zaman başvurdukları saptırma olayının açık ve yeni bir kanıtıdır” dedi. 

Hasan Tan döneminde ODTÜ'ye işçi adı altında alınan komandoların saldırılarından örnekler veren Günay sözlerine şöyle devam etti: 


BÜTÇE KOMİSYONUNDA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR 


ANKARA (THA) 
TBMM Bütçe Karma Komisyonunda dün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi ele alındı. 
Komisyonda ilk olarak konuşan AP Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar, hükümetin 1978 yılı tarım politikasında başarılı olamadığını ileri sürerek köylüye dağıtılan 
traktör miktarının 46 
binden 27 bine düştüğünü, taban fiyatlarının da düşük tutulduğunu belirtüi. 


CHP MUŞ 
MİLLETVEKİLİ 


Şavlı, hükümetin 


Varto konusundaki kararına karşı çıktı 


ANKARA(ÖZEL) 

CHP Muş Milletvekili 
Burhan Garip Şavlı, 11 
Ocak günü resmi Gazetede yayınlanan Varto depreminde zarar gören ailelerden bir kısmının Muş yakınlarındaki Orakgören bölgesine taşınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına karşı çıktı. 

Şavlı bu konuda basına yaptığı açıklamada a radan 13 yıl geçmesine rağmen Varto'da binler ce ailenin hâlâ ahşap barakalarda yaşadığını belir terek bu durumun utanç verici olduğunu söyledi 


Burhan Garip Şavlı sözlerine daha sonra şöyle devam etti; 

"Tüm uyarılara ve yakın malara rağmen Bakanlar kurulunun böylesine ters ve anlamsız bir karara varmış olmasını hayret kuşku ve üzüntüyle karşılıyoruz, Göç etmeye niyeti olmayan onbinlerce insanın acıları, bazı hesaplar için istismar edilmektedir Hükümetin İmar ve İskan Bakanının dik katini çekivorum. Varto görüntüsü arkasında tezgahlanmakta olan bu tür oyunlara sonuna kadar karşı çıkacağım." 


ÇAĞATAY, ADADAKİ INGILIZ ÜSLERİNİN 


BOŞA 


LTILMASINI VE YERLEŞİM iÇiN 


KULLANILMASINI iSTEDi 


LEFKOŞE (AA) 

Kıbrıs Türk Başbakanı 

ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Çağatay, Ada'da bulunan İngiliz üslerinin yerleşim için kullanılmasını istedi 


ledi Çağatay terkedilecek olan bu üslerin askeri amaçlarla kullanı lamaz duruma getirilme sini ve yerleşim sorunla: rının çözümü için yararlanılmasını da istedi 


Kıbrıs Rum kesimin Başbakan Çağatay, deki AKEL Partisinin "Kıbrıs Türk kesiminin Genel Sekreteri Papa Türkiye' nin güvencesini yuannu'nun geçenlerde sulandıracak her formüle yaptığı konuşmayı ce- şiddetle karşı olduğunu" 


vaplavan Çağatay, İngi lizlerin üsleri terkedeceğinin bilinen bir gerçek olduğunu ve bu durumda üslerden birinin Türklere verilmesi gerektiğini söy- 


Türk ve Rum 


da söyledi ve şöyle dedi: “Türkiye'nin (o güvencesi 
1960 anlaşması çerçevesinde ve daha da güç lendirilmiş biçimde sürdürül melidir;" 


görüşmecilerin 


yakında atanması bekleniyor 


LEFKOŞE (AA) Kıbrıs'ta yakında baş laması beklemen görüşmelerde tarfları temsil ede cek görüşmecilerin belir- 


bulunduğu, ancak bunun reddedildiği öğrenildi 

Bu arada Yunanistan hükümetinin de desteklediği bildirilen eski Rum 


lenmesi için Türk ve görüşmeci Tasos Papa-Rum kesiminde çalışma dopulos'un yeniden bu lar sürüyor. Yakın bir göreve getirilmesi için zamanda temsilcilerin çaba harcandığı öğrenil- 


atanacağı sanılıyor Kıbrıs Rum toplumu 


di 


Öte yandan Kıbrıs 


lideri Spiros Kipriyanu- Türk yönetiminin de bu 'nun toplumlararası gö günlerde (o toplumlararası rüşmelere görüşmeci o- görüşmelerde Türk toplarak katılması için, Rum Jumunu temsil edecek 


Temsilciler Meclisi Başkanı Mihailides'e teklifte 


görüşmeciyi açıklayacağı bildirildi., 


BÜTÇE VE KİT KOMİSYONU Gö 


Kenger ve lenger Doğan Yurdakul 


“Sıkıyönetime yardımcı olmak amaciyia İstanbul'daki ÜGD şubelerini kapattık.’ 

MHP'lilere böyk sözleri Allah söyletiyor! 

Sıkıyönetime yardımcı olmak için Ülkücü Gençlik o Derneğini kapatmak ne demek? 

Kaş yapayım derken göz çıkarmak demek. 
Sıkıyönetime yaranayım derken , suçunu itiraf etmek. 

Bir. bakıma "Sıkıyönetim zaten kapatacak - tı, ondan önce biz kapatalım" demek. Bir bakıma da "Bu Sıkıyönetim galiba bizim için ilan edildi, derneğimizi kapatalım da onlara yardımcı olalım” demek. 

Bunlar, o ilanın içinde bulunan. herkesin ilk bakışta görebileceği itiraflar 

Asıl amaç. sıkıyönetime goz kırpmak. "Bakın derneklerimizi kapatıyoruz. Bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz. Solcular sorumludur” demeye getirmek. Kısacası göz boyamaya çalışmak. 

Derneğini kapat. ondan sonra da sahte solculara çağrılar yap: “Ey bizim mulis devrimci kardeşlerimiz. Siz sakın CIA ajanı Aydınlıkçıları dinlemeyin. Onlar zaten pasifisttir, korkaktır. Siz cesur olmaya devam edin. Silahlı ey - lemlerinizi sürdürün.” 

Yağma yok! MHP'lilerin demek kapatması- nın ne anlama geldiği herkes biliyor. Sağ - malcılar'dan 13 ülkücü kaçtığı zaman da buna benzer bir itirafta * bulundular, "Lokalleri mizi kapatıyoruz” ilanını yaptılar. Ama bunu ilan ettikleri gün Kocamustafapaşa lokallerinde adam öldürdüler. Onun için. MHP'liler “şunu bunu kapattık” dedikleri zaman herkes onun altında bir bit yeniği arıyor 

MHP'liler böyle yutturmacalarla uğraşıp, Kocabaşları, Çiftçileri, Kengerleri kimsenin gö zünden saklayamazlar 

Sıkıyönetimin ilanının ikinci günü Doğan Öz'ün katili ülkücü komando İbrahim Çiftçi yakalandı, “Bana emir verdiler, öldür biz sana bakarız. Zaten 8l'de af çıkacak dediler” diye ifade verdi 

MHP organlarından bir açıklama bekledik. 
Çıt çıkmadı. Anlaşılan artık “bizden değildir, delidir. provokatördür, tiyatro provası yapıyordu" gibi izahlar kendilerini bile tatmin etmez oldu. Sessizliğe gömülürsek kimse görmez diye devekuşu siyaseti izliyorlar. 

Ama o da çare olmadı. Arkasından bir de Kenger çıktı, MHP'nin suçları artık lengere sığmaz oldu. "Maraş'ta Çiçek sinemasına solcular bomba attı” balonu da söndü. Maraş katliamını başlatan tertibin. Ökkeş Kenger adlı ülkücü komando tarafından tezgahlandığı ortaya çıktı. 
Telefon konuşmalarıyla saptandı 

MHP'liler tiyatroyu çok sevdiklerinden olacak, Maraş katliamının ilk gününden itibaren tiyatro üstüne tiyatro oynadılar, oynattılar. 
Piyesin konusu. katliamı solcuların üstüne yıkmaktı 

Ama yıkılan o piyesin sahte senaryoları oldu. 
Hayali şatolarıyla; mitralyöz kuleleri ve sahte Ulubatlı oHasanlarıyla. cenazeye katılanların “Peygamberi sinkaf ederiz” dedikleri yalanlarıyla, koskoca bir piyes provası, MHP'nin kafasına çöktü. O senaryoları yazanlar. herkesi enayi yerine koydum. kandırdım sananlar, şimdi oturup korkuyla Aydınlık'ta çıkan belgeleri, tanık ifadelerini. fotoğrafları seyderiyorlar. 

“Emirleriniz yerine getirildi. Altı ülküdaşımız çeşitli yerlerinden yaralandı.” 

“Olaylar bastırıldı. Bize yardım yollayın.' 

Bunlar, Ökkeş Kenger'in Maraş'ta Çiçe! x sinemasına bomba attırdıktan sonra ÜGD Ar |. 
kara Şubesine ettiği telefonda söyledikler jä. 

Hani şu İstanbul Şubelerinin kapatıldığı sö jylenen ÜGD. Adam kendi derneğini durduk yı er- de kapatmaz. Örneğin cinayet odağı olduğu * ànlaşılır diye kapatır. 

Telefonu eden Ökkeş Kenger. MHP'nin $ ;uçlarını almıyor lenger, 


RÜŞMELERİ | 


TBMM KiT KARMA KOMİSYONUNDA ”0DTü” GöRüŞüÜLDÜ CHP'li Günay: "Doğan Öz cinayeti sanığı, hâlâ ODTÜ) maaş listesinde” 


Yurtsever savcı Dogan Öz'ün öldürülmesin- den sanık Hüseyin Koca- baş, çalışmadıkları haide hâlâ adları maaş listesinde yer alan komandolar arasındadır. Ankara Üreyil Ülkü Ocakları Başkanı Doğan Ziya da ODTÜ' den maaş alan komandolardandır. İşçilikle ilgisi olmayan bu kişiler aldıkları paralarla yeni saldırıları ve cinayetleri finanse ediyorlar. Bunların okul- la ilişkisi kesilmelidir. Bu konuda hükümet ve tüm parlamenterler üzerlerine düşen görevi yapmalıdır lar." 

MHP'Lİ GÜNER'LE TARTIŞMA 
Komisyonun öğleden 


AP Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan: yaptığı konuşmada 
1978 yılında buğday alımlarında 18 milyon lira daha az para ödendiğini iddia etti. 

Daha sonra söz alan CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç yaptığı konuşmada şehirlerde buğdaya uygulanan süb vansiyonun kaldırılmasını isteyerek şöyle söyledi 

“Türkiye'de tarım kesimi en bağımlı sektörler- den biridir. Döviz getir- 


sonraki oturumunda söz alan MHP Milletvekili Agâh Oktay Güner, Ertuğrul Günayın sözleri- nin yalan ve iftira olduğunu iddia ederek “Allah milletimizi açlıktan, düşmandan ve yalandan korusun” dedi. 


Güner, Hasan Tan döneminde ODTÜ'ye alınan işçileri savunarak onların masum Olduğunu Öne sürdü, 

Güner'in konuşmasında kendisine sataşma olduğunu belirlen CHP Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay, 2 Aralık 1977'deki bomba olayı ili ilgili Ankara Cumhuriye Sw cılığı tarafından Yüzen; nen iddianameyi okudu. 


diği gibi döviz de götürür. 
Tarım alanları Allahın lütfuna bırakılmıştır. Dogaya biz hakim olacağımıza doğa bize hakim olmuştur. Bu nedenle tarımda şunu yaptık, bunu yaptık diyeceğimize, tanrı şunu yaptı, bunu yaptı dememiz gerekir” Komisyonda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancıuk Bakanı Mehmet Yüceler ise şunları söyledi: “Tarımda gerçek anlamda modernizasyon sağlanamamışlır. Birim alan- 


İddianamede işçi kılığındaki komandoların kaldıgı odalarda birçok patlayıcı madde bulunduğu belirtilmekteydi. 


güneş, al anma ları gereği mütevelli hey‘ əti üyeleri». 
nin sürek li ola rak iktidarların den etim inde bulunduğunu, bu (durumun da üniversite ÖZ€ orkliği ile bi- 


Agah Oktay Güner'in lim özglirlü güne 


Ertuğrul Günay'ın bu Jim ÖZgirlü güne aykırı sözlerine karşılık “Böyle- SEENI se ela ce bu toplantıda senin de s 

ideolojini tesbit ettik” ü Ö demesi üzerine, Günay, ODUR TON 


Tesbit edin. Doğan Öz - 

ü de Ihsan Kabadayı tesbit etmişti. Belki hakkımda bir işlem yaparsınız, tesbit edin" cevabını verdi. 


KASIM' DAN BERİ ÖĞRETİ NI SÜRÜYOR" 

Komis; yı onda konuşan ODTÜ Rí?) ctör Vekili Nuri Saryal, `iniversitenin egitim kay? bının 5 aya in- 


; Tabii Senatör Mehmet dirildiğini belirterek, Özgüneş ise, ODTÜ'nde şartlar de vam ettiği takörenim dilinin Türkçe ol- dirde, 1' 380 Ekiminde 


ması gerektiğini savundu (ODTÜ'nün tüm kayıplamütevelli heyetinin rını kapa tarak öğrenime kaldırılmasını istedi. Öz- o açılacağı! nı söyledi. 


Saryal , 1976 yılında Mütevvel Ji Heyetinin kararı ile 2 ;5 öğretim üyesinin oku ldan uzaklaştırılmasıyla başlayan boşlu- 


da elde edilmesi gereken verim . birkaç ürün dışında gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşamamıştır. 
Bunun nedeni bugüne kadar gerçek anlamda tarımsal üretim planlaması ve buna dayalı tarım politikası uygulanmamıştir. Tarım politikasına gerekli yatırımlar ayrılmamıştır." 


Giıda-Tarım ve Hay vancılık Bakanlığı bütçesi, 78 milyon 350 bin lira ek ödenekle kabu! edildi. 


ğun hen üz doldurulmadığını aç ikladı. 7 Kasım" dan bu yana ODTÜ'nün aralıksız ; olarak öğretime devam ettiğini açıklayan Saryal, ODTÜ'nün bugüne kad ar verdiği mezunlardan yüzde 25'inin son 
115 ayl ık dönemde verildiğini belirtti. Rektör Ve-Kili Sa ryal, ODTÜ'nün bu yıl 10 0 milyon kadar cari bütçe açığının bulunduğunu da belirterek, bu açığın Maliye Bakanlığınca ka rşılanacağını tahmin elttikl erini söyledi. 
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"AYDINLIK MUHABİRLERİNCE YAPILAN BİR SO-RUŞTURMADA EDEBİYAT ELEŞTİRMENLERİNCE 
1978 YILININ ÖYKÜ DALINDAKİ EN İYİ 


YAPITI 


OLARAK DEĞERLENDİRİ!.EN "SESSİZLİĞİN İLK SESİ KİTABININ YAZARI" 


Adalet Ağaoğlu ile söyleşi 


© Dilerseniz ilkin romanlarınızdan söz edelim. 
İlk romanınız ÖLMEYE YATMAK çeşitli yorumlar ve değişik yankılar. 
la karşılaştı. Siz onda ve ondan sonraki romanınız FİKRİMİN İNCE GÜLÜ' nde toplumumuzdaki hangi odak noktalarını, ya da gelişmeleri yansıtmayı düşündünüz? 


— ÖLMEYE YAT- 
MAK ‘ta ilkin, kültür ikiliğinin belirli tarihsel ve toplumsal koşullarda birey bilincine yansıması sorunu bana, Salt Türkiye'ye özgü bir sorun gibi görünmüştü. 
Yeni bir düzene doğduğunu sanan bir kuşağın, resmi Cumhuriyet ideolojisinin kağıtta kalması sonucu, eskiyle yeni, amaçlananla uygulanan arasında birey olarak nasıl ufalandığını yansıtmak istedim. Ancak sorun salt Türkiye sınırları içine özgü değil- di, Batı demokrasisini benimsemiş bütün toplumlarda şu ya da bu biçimde Oo ufalanmalar vardı. Hatta yine Ölmeye Yatmak'ta kurcalanan kadının cinsel özgürlüğü konusunun bile, topluma nasıl yeni has- 


İbrahim Balaban ve Mükremin Mungan, Frankfurt'ta ortak sergi açtılar 


FRANKFURT (ÖZEL) 


Kültür ve Dışişleri 


rı nın ortak çalışmaları sonucunda, A İmanya'nun çeşitli şehirlerinde süre cek olan İbrahim Balaban ve Mükre, nin Mungjan'ın ortak sergisi 8 Ocal t tarihinde Frankfurt şehrinde baş 'ladı. Serginin yeri, Türkiye Başkor )Solosluğ una bağlı Turizm ve Tanıtn na Bürosu salonu. 20 Ocak tarihino le bitece:k olan sergi, daha sonra Mair iz şehrinde 24 Ocak 1979/12 Şub: it 1979 tarihleri arasında, Berlin'de * ise 19 Şubat 1979/5 Mart 
1979 tarihleri arasında devam ede- 


cek. 


Ser; zide 
1977 


45 eser i bulunuyor. Tablolara 
kim olan ko nular köy hayatı, göçler, şeh re giöçen yoksul köylülerin 


Balaban'ın ve 19'78 yıllarında yapılmış 


talıklar taşıdığına tanık oluyoruz. 'Women's Liberation" (Kadın ÖZzürlüğü) adı altında sergilenen özgürlük anlayışı, özünde tepkisel bir savrulmayı, kadını sınıflararası mücadele- den ayırma anlayışını da beraberinde taşıyor. 
Kadınların özgürlüğü adı altında, birey olarak insan ve onun sınıf mücadelesi gözden çıkarılıyor. Cinsler öne alınıyor, Sorun cinsler arası değildir. Sınıflar arasıdır. 


ÖLMEYE YATMAK' 
ta kimi okur, Aysel'in tıpku yılanın derisini değiştirmesi gibi, kendi koşulları içinde bir yeni “arayışın, eski hastalıklari atışın: öyküsü olduğunu kâvrayabildi. Bazısı Aysel'in gerçekten intihara yattığını sandı, Eğer kendisine zorla giydirilmiş bir gömlegi yırtıp atmak intiharsa, evet Aysel intihar etmiştir. 


Eğer düzen, üstümü ze yığdığı ve sorusuz kabul ettirmeye zorladığı, insanı KİŞİ yapma- ma anlayışına sıvanmış- sa. . . (Romanda apaçık sövlenmiştir, "Toplum- 


Mükremin Mungan (solda) ve Balaban ortak sergilerinde 


Bakanlıkla- 


söylüyor. 


yapıtlarını 


Mungan ise, yapıtlarının ekonomik ve politik boyunduruğu konu aldığını, fakat yorumu tamamiyle sanatsevere bıraktığını söyledi. 


Balaban ve Mungan'ın sergisi görülmeye değer yapıtları içeriyor. 


genellikle 


ha- 


Balaban'ın deyimiyle "kaldırımdaki hayatı"'dır. Tablolar arasında birkaç yıl öncesine ait bir tablo da yer almaktadır. Balaban bu tablolarla78'e kadar geçirdiği aşamaları göstermek istediğini belirtiyor. 


Balaban resimlerini Almanya'da ilk defa sergilemektedir. Balaban Alman halkına resimleriyle, Almanya'da çalışan yüzbinlerce Türkiyeli işçinin geldiği yerdeki kaynağı, onların sanatını göstermek istediğini 


Balaban'ın tablolarıyla birlikte 


culuğun en ileri aşaması insanı KİŞİ yapmaktır'') bu baskının altından silkinip kalkmak intiharsa,.. Aysel intihar etmiştir. 


Ben ÖLMEYE YATMAK'ın, bireyin toplumsal etkilenme- 


ler karşısında, ne olup ne olmadığını kendin- de gözetleyerek "varım' diyen bir çığlık: olmasını istedim. Batıcı Cumhuriyet ideolojisi- nin temellendirilme- ye çalışıldığı yıllarda, kendisine (o özgürlükten sözedilirken Aysel'e bunun karşıtını göstermiş, 


Roman, böyle ufalanmaya Çalşılan bir kuşağın Aysel adındaki 


temsilcisinin karşı çığlığı olsun istedim. Aysel, adı O ÖLMEYE YATMAK olan bir hesaplaşmadan kendisi olarak kalkar. Yeniyi arayacaktır. O hep arayandır. 


Fikrimin 
İnce Gülü 


FİKRİMİN İNCE GÜLÜ'nde, aydın olma olanağının o sınırından bile geçmemiş bir insanın, yani düşünsel bir direnmesi olmayan kişinin, düzenin belirle- 


sergileyen Mükremin 


Şehir Tiyatrolarında üç yeni oyun 


İstanbul Belediyesi Şehir o Tiy at rolarında yeni üç oyun! s ahneleniyor. Fatih Ş elnir Tiyatrosunda Erol Keskin'in 


sahneye koyduğu "Fuju-Yama”"dan sonra, bu ayın 20'sinde Üsküdar- da Lorca'nın "Don Cristo ile Donna Rosita'nın 


Demokra tik Kamboçya Başbakanı ve Kamboçy a Komünist Partisi Başkanı 


POL POT Aydınlık 'ın 


sorularına cevap verdi 

14 Eylülde Kan nboçyayı 

ziyaret eden Al YDINLIK 

muhabirleriyle yapılan tam met ni... 


BORA jim 
TÜR-DA Hamam $ ok. 4/2 


Cağaloğlu, ISTA NBUL l 


vi Dünya Çocuk Yılı etkinlikleri 


Acıklı Güldürüsü" başlayacak. Yine bu ayın 20'sinde Kadıköy Şehir Tiyatrosunda Çetin Altan'ın "Dilekçe" adlı oyunu sahnelenecek. Bu oyunu Engin Gürmen ve Cengiz Keskinkılıç yönetiyorlar, 


Öte yandan İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Dünya Çocuk Yılı nedeniyle 29 Mart-29 Nisan günleri arsında bir Çocuk oUyunları Festivali düzenleyecek. 
Yerli oyunların dışında birkaç yabancı topluluk da festivale davet edildi. Ayrıca yine aynı tarihlerde açılacak olan Atatürk Kitaplığında bir Çocuk Kitapları Fuarı düzenlenecek. Bu fuara yirmi dolayında yabancı ülkenin de katılacağı bildiriliyor. 


Mert Egemen 


mesiyle ınsanı vagiar- dan nasıl kopabileceğini belirtmek istedim. 
Romanın kahramanı Bayram, salt bir Almanya işçisi değildir, O kapitalistleşme sürecinde- ki insanı belirler, Bayram Türkiye'deki üretim ilişkilerine ters düşen, özündeki değerleri tümüyle yitirmemiş ama toplumunun yeni değer yargılarıyla sürekli beslenen, özündeki insani değerleri unutmanın sınırındaki in sandir, 

Bugün Türkiye ya da benzeri toplumlarda kişiliği böyle belirlenmiş tüccarlar da, politikacılar da, sanatçılar da görebiliriz. İnsanlığı yokedilmek istenen bir topluma karşı bunu da bir haykırış sayabilirsiniz. Burada Marksist yazar John Berger'e bütünüyle katılıyorum. 
Berger şöyle diyor: 

"Asıl gerçek, sömürülenlerin kesin savaş- ma kararlılıklarından doğmuştur. Üstelik bu savaş, ilk adımda ekonomik eşitlik savaşı bile değil, bir benliğini bulma savaşı olarak, o sonsuz yabancıdan silkinmek, o aşağılık "bir başkası olmak" öğretisini çıkarıp çağlardır kendilerine zorla kabul ettiren o "yabancı" dan kurtulmak, o baba- dan oğula geçen insan aforozuna son vermek uğrunda başlatılmıştır. 
Emperyalizmin en son gereksinmesi hammadde sömürülen emek ve denetlenen pazarlar değildir; Hiçe sayılan bir insanlıktır."" 

© Bunlar romanlarınızda yansıttıklarınız ya da yansıtmak istedikleriniz. Yeni bir roman denemesi yaparsanız, toplumumuzdaki hangi gerçekliği ya da hangi çelişmeleri aydınlatmayıisterdiniz? 

—BİR DÜĞÜN GE- 
CESİ adlı yeni romanım bu yakınlarda yayınlanmiş olacak. Ne ÖLME-YE YATMAK kişileri- nin çocuklarını, ne de Bayramları , artık nerdeyse yadırgamaz olmuş bir toplumun görünümlerini es geçemezdim. BİR DUĞUN GE-CESİ adlı romanım, adı hem kulüp hem de Anadolu olan bir yerdeki; kokteylli, nikahlı ve rakı üstüne peşmelbalı "düğünde" geçiyor. Bu kulübün kapısını ise erlerle tanklar bekliyor. 
O çocuklar isterdim ki bir 12 Mart içinden geçmiş olmasınlar. 
12 Mart'ı yazınsal olarak hiç önemsemiyordum. Ama roman kişilerinden bazılar zorla tıktılar onu sayfalar arasına. 

© Bundan yaşadığımız toplumdaki belli değişimlerin ve bu değişimleri belirleyen olayların, romantnızı etkilediğini çıkarabilir miyiz? 

— Hem evet, hem hayır. Toplum bu günden yarına değişmez. Romanları ise kısa süreli olgular belirlemez. Ama insanların yaşamında bazı belirleyici noktalar 
vardır. 12 
Mart'ıinsan ilişkilerinde belirleyici bir nokta olarak görüyorum. Romanımda 12 Mart'ı kopması kaçmılmaz tabakalar- da salt kopma, uzaklaş- ma, dağılmayı getiren bir belirleyici olarak saptadam. Bu düğün dıştan bütün sıkı görünen bağlarına karşın, hatta bir nikaha karşın, hiç bir sağlam bağı içermiyor. Düşünce ve duyarlılıkları yoğun kişilerinse yarak olmaları bunu açıklamaları dışında dürüst, yani olumlu başka bir noktayı içermiyor. Romanda yara .olumlu bir nokta olarak yer alıyor. Hiçlik başı çekmediğine göre ve içmeyi saymazsak büyük intihar dalgaları olmadığın» göre, büyük yaran» acısını duyanlar yaşamak istiyorlar. Bu da az yiğitlik değil, 


Örneğin 


“Yaşadığı düzenden 


hoşnut olan, ondan kuşku duymayan 

bir yazar, kalemini eline almamalı” 


© Dilerseniz bir de ya-Zınsal sorunlar üzerine konuşalım... Ya da yazann düşüncelerini nasıl anlatması gerektiğini soralım. 

— Yazın kesin kurallara sığmaz. Sanat ve edebiyatı kurallara sığdırmaya çalışmak kanımca çok tehlikelidir. 
Bizim bazı tarifler yapıp o tariflerle sanat ve edebiyatı dondurmamız sanatın gelişimi- ne bir tuzaktır. Bur- da asıl olan tiyatro olsun, roman ya da öykü olsun... İzleyicide bir bütünlük duygusu yaratabilmesidir. Ürünler aynı zamanda izleyicide, bu bulduğu bütün- 


lüğü (dahada geliştirme özlemi uyandırmalıdır. 
Sanat ve edebiyat iz- 


leyicide bir duygu ve düşünceyi geliştirip, zenginleştirerek bir noktaya vardıramıyor- sa bir işe varamıyor demektir. 

Sanat ve edebiyet ürünleri için, çağımızı ve çağımız insanını kavramak tek ilke, Olduğu yerin hakkını vererek izleyiciyi düşünce ve duygu yönünden zenginleşmeye katkıda bulunmak söz konusudur. 

Yaşadığı düzenden hoşnut olan bir yazar kalemi eline almamalı. 
Ondan kuşku duymayan, izleyicisini de bulunduğu' düzenin süfüp gideceğinden kuşkuya itmeyen bir yazın, bi - reysdi es geçen yazınla eş değerlidir. 

© Pcki yazar yaşadığı toplumla nasıl bir. ilişki içindedir sizce? 

— Beni güden tek şey dünya görüşümdür. 
Bunun ötesinde yazarken hiç bir zaman topluma ne vereceğimi, toplumdan ne alacağımı hesaplamam., Neden hesaplayayım ki? Ben de bu toplumun, bu dünyanın bir bireyiyim. 
Yazdıklarım Türkiye'de olabileceği kadar okurla bağ kurduysa bu bir yaşamı onlarla paylaştığım. içindir. Bu böyle. 

© Çeşitli edebiyat çevrelerinde SESSİZLİĞİN İLK SESİ adlı yapıtınız öykü dalında geçen yılın en iyi kitabı olarak değerlendirildi, Buna karşın yapıtınız üzerinde geçen yıl pek az duruldu. Bunun gerekçesi ne idi sizce? 

— Gerçekten geçirdiği miz yıl genelde yaşadığımız olayların etkisi, özelde ortada dağ gibi duran kağıt ve diğer sorunlarla yazın,çok geriye itildi. Bu geniş sessizlikte ve benim yayınlanan her yeni kitabımın ardından kopan kendi sessizliği mde SESSİZLİĞİN İLK SE-Sİ olabileceği okadar yankılandı. Bu, yalnız bu kitapla ilgili bir sorun değil. Yazın için daha ilgili bir ortamın oluşmasını dileyelim. 
Biz çalışıyoruz. Durmuyoruz. Bir duruş varsa, kanımca sorumlusu biz ‘değiliz. 

© Bir de bu kitaptaki öykülerinizle bir aşama içinde olduğunuz söylendi. 

—Yaşamamda olduğu gibi, yazarken de ilkinve sürekli kendimi sınava sokarım. Yanda durup, yan gözle hep başkalarını sınavdan geçirmek için zaman çok dar. 

İlk öykü kitabım YÜKSEK GERİLİM'deki öyküler, genellikle toplumun birey üzerin - deki etkisini ele almıştı. Durumlar irdelenmişti, Bireyin iç dünyası bir süre için geri 


çekilmişti. Tabi bu bütün öyküler için sözkonusu değil. 


SESSİZLİĞİN İLK SESİ'nde ise belki de geri itilmişi zaman zaman öne almak var. 
Tıpkı yaşam gibi. 


duyduklarını söylediler 


© 4 ayda bir, iki judocumuz italya'da ücretsiz 


eğitim görecek 


ismet Hancıoğlu 


Bir İstanbul gazetesinde Turnuva- nın sönük geçtiği ve özellikle İtalyanların organizasyonu beğenmedikleri ve “İki takımın katılacağını bilseydik 


gelmezdik” şeklinde şikayelle bulundukları yazıldı. İtalyanların gercekten böyle bir demeç verip vermediklerini doğrusu merak ettik. Federasyon ve organizasyonı hakkında söylenen bu sözleri bir kez de Avrupa Judo 2. Başkanı ve İtalya Judo Federasyonu Başkanı 6. Dan sahibi Genolini Mavrizio'ya sorduk. Üstelik gazete küpürünü de kendisine gösterdik. 

— "Sayın Mavrizio, bir gazetede aktarıldığına göre, "İki ülkenin katılacağını bilseydik gelmezdik" demişsiniz. Doğru mu?" 

Bir an için durakladı. Yoksa yanlış mı duymuştu. Elimden gazeteyi kaptı. Söylediğimin doğruluğuna adeta inanmak istemediği belli. Beden Terbiyesince görevli tercüman Savaş Üzümcü'ye bu kez yazıyı gösterdi. :Aynı yanıtı alnca daha da hiddetlendi. 

— "Bizim için önemli olan gençler arasındaki dostluktur. Böyle sıcak bir havayı yaratmak için turnuvaya daha baştan katılmaya karar vermiştik. "İki takımın katılacağını bilseydik katılmazdık” sözünü kesinlikle söylemedik. Çünkü biz bir kez gelmek için söz verdik mi muhakkak geliriz." 

Durum açıklığa kavuştuktan sonra, judoda gerçekten söz sahibi olmaya yetkili 6. Dan hocadan sporcularımız hakkında görüşünü öğrenmek istedik 

AYDINLIK — "Türk judocu gençlerimiz hakkındaki Oo düşünceleriniz nelerdir?" 


GENOLİNİ MAVRİZİO: “Gençlerinizin fizik yapılarının çok sert olduğunu görüyorum. Ancak kuvvetle teknik birleşmiyor. Çok ciddi bir çalışma ile iki yıl içinde judoda uluslararası bir düzeye çıkabilirsiniz. 
Tabii bilgi ve tekniklerinizi artırmak için çok spor teması yapmalısınız." 

AYDINLIK — "Judo Federasyonumuz hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?" 
GENOLINİ MAVRİZİO: “Federasyonunuz yeni olmasına rağmen ilerisi için ümit verici, Bu yeni federasyonunuz için e limizden gelen her türlü yardımı yapmaya karar verdik. Bunun ilkini Şubat ayında uygulayarak gerçekleştireceğiz. 
Buna göre her dört ayda bir olmak üzere, sadece gidiş-geliş yol parası sporcunuza ait olmak şarlıyla siyah kemer sahibi iki ojudocunuza İlalya'da judo eğitimi verecepiz. 

Yine turnuvayla ilgili söylentilere katılıp katılmadıkları konusunda Yunanistan ekibinin de görüşüne başvurduk. Aynı zamanda Balkan Judo Federasyonu Genel Sekreteri olan Yunanistan Judo Federasyonu Başkanı Elefterios Anagnostakis böyle bir suçlamaya katılamayacaklarını, üstelik gördükleri sıcak ilgiden dolayı ülkemizden memnun bir şekilde ayrıldıklarını söyledi. Bu yıl Atina'da yapılacak Balkan Judo Şampiyonasında aynı sıcak ilgiyi ülkeierınder de göstereceklerini belirten 


EEE. 


Serbest siklette Kamil Korucu çıkardığı güzel bir maçtan sonra zorlu rakibi yendi, 


Arkadaşımız İtalya Judo Federasyonu Başkanı 6. Dan sahibi Genolini Mavrizio ile görüşürken. .. (Ortada) 


Beden Terbiyesi tercümanı Savaş Üzümcü, . 


. (Sağda) 


ANKARA, SPOR DOLU BİR HAFTA YAŞADI 


Geçtiğimiz hafta Ankara yoğun spor olaylarına sahne oldu. 

6-7 Ocak tarihlerinde Ankara Eskrim Kulübü salonunda yapılan bayanlar flöre eskrim yarışmaları fazla ilgi çekme- 


di. 


pi 


aş — 
Mehmet Yurdadön 


Balıkesir Bölge Voleybol birinciliğini Havagücü kazandı 


Balıkesir Voleybol 


Şampiyonluğunu, 


Bandırma (o Havagücu takımı bütün karşılaşmalarını deplasmanda oynamasına rağmen- hiç yenilmeden kazandı. 


Bandırmaspor - Be şiktaş özel maçından į önce yapılan törenle kupasını alan Bandırma Havagücü takımının başarısı, Bandırma'da sevinçle karşılandı. 


Yunanistan Jüdo Federasyonu Başkanı Elefterios Anagnostakis turnuvadaki dostluk havasının iki ülke gençlerini birbirine daha da yakınlaştırdığını sözlerine ekledi. 

Dünya ve Olimpiyat şampiyonları karşısında ezilmeden iyi birer müsabaka çıkartarak ülkemize 5 tane birincilik kazandıran gençlerimiz, judonun uluslararası yarışmalarda en çok madalya kazanabileceğimiz bir spo: dalı olduğunu bir kez daha gösterdiler. 


Kenan Nacır 


11-14 Ocak tarihleri arasında yapılan Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası ise oldukça ilgi gördü. 


Denizgücü-Tekel kulüplerinin çekişmesi halinde geçen şampiyona- da bol bol kan ve nakavt vardı. ödül dağıtım töreninde Belediye Başkanı Ali Dinçer, Bakanuk Müsteşar Muavini Nuri Kılcı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret ünlü gibi yetkililer de hazır bulundu. 


Öte yandan Başbakanlık Kupası Kros Yarışmasının soğuk ve yağmurlu havada yapılması sporcuları hayli etkiledi, Ayrıca pistin çamurlu olması derecelerin daha iyi olması önünde engel teşkil etti, 


kelerine dö 


KN 


İtalyan Beccacece Morinoyu 


(Fotoğraf; AYDINLIK) 


ŞAMPİYONADAN 

İZLENİMLER 
Ajanlığın ilgisizliği nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklar, sporcuları arasında tepkiyle karşılandı 


© Judo Federasyonu, gençlerin uluslararası 


alanda 


dostluklarını gerçekleştirmek için, 9 


ülkenin katılacağı uluslararası bir barış turnuvası düzenledi. Ancak 7 ülkenin çeşitli nedenlerle 


katılmayışlarından 


dolayı 


turnuva üç ülke 


arasında yapıldı. Müsabakaların sönük geçeceğini gözönüne alan Judo Federasyonu gençlerimi-Bu 


zi turnuvaya üç takım halinde çıkardı. 


da yabancı ekipler için bir dezavantaj oldu. 

© Çeşitli aksaklıklara rağmen İtalya, Yunanistan ve Türkiye gençleri arasında dostluk köprülerininin daha da pekiştirildiği bu turnuva, Federasyon için başarılı bir sınav oldu. 

© Anadolu Spor Sitesi Salonunda voleybol 


maçının oynanmasından dolayı 


müsabakalar 


Spor Sergi Sarayında yapılmak zorunda kaldı. 
5-6 bin kişilik Spor Sergide müsabakaları yaklaşık bin kişilik seyirci nin izlemesi, ilginin az olduğu izlenimini veriyordu. Bu da sporcu- 


ların müsabaka de etki edebilirdi. 


heyecanına 


olumsuz yön- 


© Ancak Bölgenin ve Judo Ajanlığının görev- 


lerini 


tam olarak yerine getirdikleri 


teslim 


edilemez. Salon turnuva boyunca iki gün bir 


türlü ısıtılamadı. 


Müsabakaların yapılacağı 


minderler ise, bizzat Federasyon Başkanı Resul Yolcu'nun çabalarıyla temin edilebildi. 


Kros Milli Takımı belli oldu 


e Kros Milli Takımının katile başkanlığını Yurdadön yapacak 


ANKARA 

Bulgaristan'ın Tırnova 

şehrinde Pazar günü yapılacak "Ivoyla Kros Yarışması"'na katılacak olan 

Kros Milli Takımı belli oldu. 


Atletizm Federasyonu Kurthan Fişek'in verdiği bilgiye göre kros yarışmalarnda Mili Takımı- 


Eskişehir Bölge Voley bol Birinciliklerinde birinci olan Bentspor voley bolcuları bir mola arasında, 


BENTSPOR 


ŞAMPİYON 


ESKİŞEHİR (ÖZEL) 


Eskişehir Bölge Birinciliği Amatör Küme Voleybol Şampiyonası sona erdi. 

Bentspor, Havagücü, ve Toprakspor'un çekiştikleri şampiyonanın son maçında Havagücü'nü 3-2 yenen Bentspor birinciliği elde etti. 

Bentspor çalıştırıcısı Şakir Tunçkal "şampiyon luklarından dolayı sevinçli olduklarını "son maçların- da zorlahdıklarını, ancak başardıklarını söyledi. Tunçkal, "şimdi hedefimiz grup karşılaşmalarında da aynı başarıyı göstermektir" dedi. 


İLAN 


mızı temsil edecek sporcular şunlar: BÜYÜKLERDE : Mehmet Yurdadön, Sıddık Dursun, Zeki Atlı, GENÇLERDE: Ah- 


“met Altın. 


Perşembe günü Bulgaristan'a hareket edecek olan Milli Takımımıza Mehmet Yurdadön kafile başkanlığı yapacak. 


Kısa/Kısa 


© Rus antrenörlerinin yönettiği, İzmir, Adana, Balıkesir, Konya, Antal- ya ve Eskişehir bölgelerinden 70 adayın katıldığı Atletizm Semineri sonunda 50 sporcunun seraika kazandığı açıklan-LA 


© Boks Federasyonu Başkanı Hasan Rüzgar Ankara'da yapılan Kulüplerarası Boks Şampiyonasına gösterdikleri ilgi nedeniyle TRT ve Spor Basınına bir teşekkür mesajı yayınladı. 


© Atletizm Federasyo: nunca, Ankara'da 28 O. 
cak tarihinde yapılması gereken Uluslararası Birinci Ankara Kros Şam piyonası iptal edildi. 


© vederasyon yetkili leri, bu yarışma yerine programa Türkiye Kro: Birinciliğinin alındığını bu yarışmanın 4 Şubat' ta Konya'da yapılmasınır planlandığını bildirdi. 


Kağızman (Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden) 

1- Okulumuz ihtiyacı olarak 160 adet takım elbise, 250 adet Erkek pantolonu, 126 adet kız pantolonu, 320 adet boğazlı kazak, 670 adet erkek üst fanilası ile 140 adet kız üst fanilasının 2490 sayılı kanunun 31. Maddesi uya- 


rınca kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkarılmıştır. 


2-Eksiltme 12/2/1979 Pazartesi günü saat 10 da Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu idare binasında toplanacak satınalma Komisyonu Başkanlığında yapı- 


lacaktır. 


3-Bu işe ait Muhammen bedel 250.000 lira olup, geçici teminatı ise 13.750 
liradır. Yapılacak ihaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde ve okul muha- 


sipliğinde görülebilir. 


4-2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddeleri ile 33. ve 34 maddelerindeyazılı şartlara haiz talipliler belirtilen günde ihale saatinden bir saat önce teklif mek- 


tuplarını Komisyon Başkanlığına verebilirler. 


Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 


(Basın — 10007-74) 


Gazi Eğitim Müdür Muavini... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kü Ocakları Derneği üyesi olduğu öğrenildi. Bu iki komandonun cinayeti işledikten sonra de Ee gittikleri bildiril 

“di 


n Mehmet Tamer isimli devrimci İmrahor yöresinde bir çuval içinde bu- 
. lunmuştu. Önce kurşun- 
| lanmış olan Tamer'in 
sonra da boğazı sıkılmış- i tasa 
© TRABZON'DA 
H KTÜ Üniversitesinde * dün sabah meydana gelen tolaylarda Orman Fakültesinde okuyan Raşit Gündüz adlı öğrenci bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü. 

KTÜ Orman Fakültesinde dün sabah iki grup arasında çıkan çatışma 
| sonucu aynı 

fakültenin ikinci sınıf öğ- 
. rencisi Raşit Gündüz, bı- 
| çakla sırtından ağır yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı, 

THA tarafından verilen bilgiye göre öldürülen öğrencinin komando olduğu ve yaralanan dokuz öğrenciden Hasan Akgül'ün durumunun da ağır olduğu öğrenildi., Olayla ilgili olarak üç kişinin gözaltına alındığı ve KTÜ'de güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildiriliyor. 

TARSUS'TA 

TİP Tarsus İlçe Başkanı Sönmeğ Targan'ın eşi Hayriye Targan'ın önceki gün kurşunlanarak öldürüldüğü açıklandı. 

Olay üzerine bir açıklama yapan TİP Genel ' Sekreteri Nihat Sargın, 

sıkıyönetim. ilanından bu yana, faşistlerin sıkıyönetim bölgelerinin dışında yeni melanetler tezgahladıklarının basına kadar yansıdığını belirterek şunları söyledi. 
"Faşist cinayet odaklarının temizlenmesi ve © arkalarındaki karanluk örgüt ve güçlerin ortaya çıkarılması konusunda bugüne kadar konuşma ve demçelerin ötesinde ciddi bir girişim- de bulunulmasının bu * ve benzeri sonuçları adeta , davet edeceği açık- a. 

Tarsus Endüstri Mes- 
“lek Lisesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak 2 öğrenci tutuklandı. 

Tarsus Kaymakamının verdiği bilgiye göre, Kim- ya öğretmeni Burhanettin Kocaman'ın öğrencilerinden bir kısmına "siz .burada ookuyamazsınız" demesi üzerine öğrenciler direnişe geçtiler. Olayla 
ilgili olarak aranan 15 
öğrenciden Ahmet Özkan ve Mehmet Ragıp yakalandılar. İki öğrenci 


18.30 HABERLER 


Çizgi dizi yınlanacak. 
19.00 MİNİK DÜNYA 


.19.30 BİR KONSEK 


20.30 HABERLER 
21.15 RES DAKİKA 


Programda 


film vavınlanacak. 
23.10 HABERLER 


TRT 1- 


05.00 Açılış 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Türküler Geçidi 10.01 Arkası Yarın 11.05 Okul Radyosu 12.10 öğle Üzeri 13,00 HABERLER 
14 72 Güfteler ve 
Söyledikleri 
15.20 Şarkılar 


TRT 2—— 


08.00 Açılış 
08,02 Gün Başlıyor 09.00 Olayların İçinden 
10.00 Şarkılar 
11.00 Türküler 
12.45 Bir Pınar ki 13.15 Hafif Müzik 13.30 Olayların İçinden 


07.00 Açılış 
08.00 Sabah Konseri 09,00 Barok Müzik 10.00 Çeşltil Sololar 11.00 öğleye Doğru 12.00 Sizin İçin 

Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 15." ' 3ünün Konseri 
16 >da Müziği 


TELEVİZYON 


18.33 FLANDER'LERİN KÖPEGİ NE filmin bugün 12. bölümü ya- 


20.00 TATLI KAHRAMANLAR 


21.10 TÜRK SANAT MüZİGİ KONSERİ Sanatcı Selma Ersöz izlenecek. 


21.40 TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI yönetmenliğini aptığı ve başrollerini Türkan Şoray, Tamer Yiğit Aziz Basmacı, ah E 

Kentmen'in paylaştıkları “Çapkın Kız” adlı 


23,55 Kapanış 


Eğitim ve Öğretim özgürlüğünü engelledikleri gerekçesi ile mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 
SİVEREK'TE 
Siverek ilçesi Narlıkaya köyünde iki kişinin, baskın yaptıkları evde uyuyan bir karı ve koca- yı otomatik silahlarla kurşuna dizerek öldürdükleri bildirildi. 
İl Jandarma Alay Ko- 


mutanlığından yapılan açıklamaya göre, otomatik silahlı iki kişi, 


önceki gün sabaha karşı .Narlıkaya köyünde Sıtkı Eroğlu'nun evini bastılar, Baskın sırasında evinde uyumakta olan Sıtkı Eroğlu ve eşi Menekşe Eroğlu taranarak öldürüldü. 
İSTANBUL'DA 

Laleli'de dün sabaha karşı Elazığ otobüs işletmesi yazıhanesine patlayıcı madde atıldı, Patlama sırasında yazıhane- de maddi hasar meydana geldi. 

Kumkapı Nişanca'da bulunan Mahmut Teken adındaki kişinin pastahanesine dün sabaha karşı tabanca ile ateş edildiği bildirildi. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisine gelen polislerin, okul kantinini işleten 5 öğrenciyi gözaltına aldığı bildirildi. Bu arada okul temsilcileri olduğu belirtilen iki öğrenci de polisler tarafından götürüldüler. Polislerin öğrencileri götürmelerine kantinde satılan bazı kitap ve kartpostalları gerekçe olarak gösterdikleri bildiriliyor. 

İSKENDERUN'DA 

İskenderun'da devriye gezmekte olan iki.polis memuruna kimlikleri saptanamayan dört kişi tarafından açılan ateş sonucu, #)hemurlardan birinin yaralandığı bildirildi.. 

Sabaha karşı Dumlupınar Mahallesinde devriye gezmekte olan polis memurlarının, e'lerinde paket bulunan dört kişi- den şüphelenerek arama yapmak istedikleri, bunun üzerine kimlikleri belirlenemeyen kişilerin tabanca ile ateş açtıkları ve Enver Polat adlı polis memurunu yaraladıkları öğrenildi. 

BALIKESİR'DE 

Halkevleri Gonen şubesine tabanca ile ateş açıldı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. 

URFA'DA 

Çeşitli ajans ve gazetelerin Urfa muhabirliğini yapan Halit Okutan, Köprübaşı semtinde Halil Tatlı ve Salih Çelik adlı kişilerin saldırısına uğradı. Bıçakla yaralanan Halit Okutan hastaneye kaldırıldı. 


Memduh Ün'ün 


Vahi Öz ve Hulusi 


16.05 Okul Radyosu 17.02 Akşama Doğru 18.01 Çocuk Bahçesi 19.00 HABERLER 
19,30 Türküler 

20.15 Köy Dağarcığı 21.02 Şarkılar 

22.35 Çeşitli Müzik 23.00 HABERLER 
23.40 Türküler 

01.00 Kapanış 


16.20 Arkası Yarın 17.00 Ses Ustaları 18.30 Günlerle Gelen 19.30 Hafif Müzik 20,30 Küçük Konser 21.00 Sanat Olayları 22.30 Solistlerden Şarkılar 


17.00 Gençleriçin 19.00 Akşam Konseri 20.00 Müzik Sözlüğü 20.30 Caz Müziği 21.90 Solodan 

Orkestraya 
22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Salı Konseri 24,00 Gece ve Müzik 01,00 Kapanış 


Yazı İşleri Müd. ü MEHMET ATABERK 


MHP MİLLETVEKİLLERİ, KÖPRÜLÜLER HAKKINDA MECLİS SORUŞTURMASI AÇILMASINI İSTEDİLER 


ANKARA (AA) 


MH?’ İstanbul Milletvekili Turan Koçal ile Sivas o Milletvekili Ali Gürbüz TBMM Birleşik Toplantı Başkanlığına verdikleri -bir dilekçe ile Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında meclis soruşturması açılmasını istediler. 


MHP Milletvekilleri dilekçelerinde Köprülüler’ in partizanlık yaptığını. 
bakanlığa militanlarısdol durduğunu, milli gelirimize zarar verdiğini, verilen kredilerde partizanca davrandığını iddia ederek Anayasayı çiğnediği gerekçesiyle Meclis Soruşturması açılmasını istediler. 


ilk ve orta dereceli okullarda 
1. yarı yıl 27 Ocakta bitiyor 


ANKARA (ANKA) 

Tüm İlk ve Ortaöğretim kapsamındaki okuliarın 1978-1979 öğretim yılının yarıyıl tatiline 
27 Ocak sabahı girecekleri bildirildi. Bu okullarda 
ikinci dönem derslere 12 
Şubat günü başlanacağı açıklandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim ve Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, tüm Valiliklere bir genel- ge göndererek, bu okullardaki tatil dufumlarını 


bildirdiler. o Genelgelere göre, ilk ve orta öğretim 


"kapsamındaki okullar ay- 


nı gün tatile girecekler ve bu tatilleri aynı gün sona erecektir. 

Öte yandan Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere gönderilen genelgede derslerin 21 Mayıs akşamı kesileceği bildirilerek, bu okullarda çalışan öğretmenlerin 11 Temmuz günü tatile girecekleri kaydedildi. 


Ulaştırma Bakanı öngüf: "Demiryolları için 
12 milyar liraya ihtiyaç var” 


ANKARA (AA) Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt demiryolları- nın iyi çalışır bir duruma getirilebilmesi için yaklaşık 12 milyar liraya ihtiyaç olduğunu bildirdi AA muhabiri- nin sorularını cevaplayan Öngüt, süratli, güvenli, rahat ve düzenli demiryolu ulaşımı için demiryol- 


larının geometrik ve fiziki standardının yükseltilmesi gerektiğini söyledi. 


Demiryolu sinyalizasyonunu bütün TCDD şebekesine yaymayı amaçladıklarını kaydeden öngüt elektrikli sistemi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını da söyledi. 


Mahalle halkını tehdit edenlerden 
3 faşist silahlarıyla yakalandı 


PARSELLER YILDIZTEPE MAHALLESİNDE FAŞİSTLER 


HALKI TEHDİT EDİYOR 


İSTANBUL (ÖZEL) Parseller'de geceleri duvarlara yazı yazıp ateş eden ve yoldan gelip geçen halkı çevirip tehdit eden faşistlerden üçü silahlarıyla birlikte yakalandılar. 
Perşembe gecesi MHP' li faşistler bazı yurttaşların evlerinin duvarlarına "Komünist köpek, sonun geldi, bunu bil, ETKO (Esir Türkler Kurtuluş Ordusu), YÜKO (Yıldınm Ülkücüler Kurtuluş Ordusu), TİT (Türk İntikam Tugayı), ÜGD, MHP" yazıları yazdılar. 
Evlerinin duvarlarına yazılan yazıları silmeye çalışan 2 yurttaş, 6 faşistin saldırısına uğradı. Saldır- 


iganlar, Bundan sonra evlerinize yazı değil, bomba atacağız, sizi gördüğümüz yerde mıhlayacağız" diyerek. tehditler savurdular. Daha sonra da havaya ateş ederek kaçtılar. 


Cuma akşamı yapılan bir ihbar üzerine, faşistlerin oturduğu kahvede arama yapan polisler üzerlerindeki silahlarla soba- nın içine atan üç faşisti yakaladılar. Yakalananlardan birinin Mahmut Hasan İdris olduğu ve daha önce evlerinin duvarlarındaki yazıları silen yurttaşlara yapılan silahlı saldırının başını çektiği saptandı. 


SAĞMALCILAR'DAN 107 SİYASİ TUTUKLU SİNOP'A SÜRÜLDÜ 


@ TİKP ilçe yöneticisi yaralandı 


HABER MERKEZİ 

İki Filistinli gerillanın kaçışından sonra, siyasi mahkumlar üzerinde baskıların arttığını öne süren mahkumlar direnişe geçtiler. Direniş yapan mahkumlardan, 107'si siyasi tutuklu olmak üzere toplam 161 kişi çeşitli cezaevlerine sürüldü. 

Sayıları 2000'i bulan tutukluların, hücrede bulunan mahkumların koğuşlara iade edilmesi ve yeni uygulama ziyaret şeklini protesto amacıyla direnişe geçtikleri belirtildi. 

Yemek yememek ve sayım yaptırmamak şeklinde süren direniş üzerine, Savcılık tarafından 


saptanan 107 siyasi tutuklu Sinop Cezaevine sürüldü. Çeşitli suçlardan 
tutuklu ve hükümlü 55 
kişi de bazı illerdeki cezaevlerine sürüldü. 


TİKP İLÇE 
YÖNETİCİSİ 
YARALANDI 


Bir süre önce ruhsatsız silah taşıdığı için tutuklanan Türkiye İşçi Köylü Partisi Beyoğlu içe yönetiminde görevli Yakup Yalçın, tutuklu bulunduğu Sağmalcılar Cezaevin- de, "Halkın Kurtuluşu" na mensup sahte solcular tarafından saldırıya uğradı. Yalçın ayağından yaralanarak, hapishanenin karantinasına kaldırıldı. 


Bir çift ayakkabı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) lım yoluyla sağlanan girdi fiyatlarında görülen yaklaşık yüzde 40 artıştan kaynaklandığını söyleyen Özgen şöyle dedi: 

"Daha önce piyasada Sümerbank ürünlerinin fiyatları arasında yüzde 50 
ile yüzde 200 arasında değişen fark vardı. Bu yüzden bazı aracılar ortaya çıktı. Bu kişiler ucuza aldıkları Sümerbank ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satarak haksız kazanç sağ'adılar. Sümerbank'ın ucuz fiyatları gerçek tüketiciye değil, aracılara yaradı. Bu durum da zam kararı alınmasında önemli etkenler- den biri oldu." 

Sümerbank Genel Müdürü zam yapıldıktan sonra da Sümerbank ürünlerinin piyasadan ucuz 


MERKE/ SUR: 


olacağını öne sürdü. Zam yapılmaması halinde Sümerbank'ın yünlü ve pamuklu ürünlerinde 1979 
yılı içinde 1 milyar lira zarar ortava cikacağii ve işçilere Toplumsal Anlaşma ile 1 milyar lira zam yapıldığını söyleyen Özgen, bütün bu koşulların fiyat artışlarını zorunlu kıldığını öne sürdü. 

Zam kararından sonra Sümerbank ürünlerinden ham bezin fiyatı 20 liradan 25 liraya, basmanın fiyatı 15 liradan 19 liraya, pazenin fiyatı 23 liradan 32 liraya yükseldi. 
Daha önce metresi 34 liradan satılan divit metresi 40 liraya, 23 liradan satilan çamaşırlık pazen de 
30 liraya satılacak. Daha 
önce 310 liraya satılan ayakkabı fiyatı 430 lira oldu. 


TRT haber... 


(Baştarafı 1. Sayfada) ve 7 numaralı bildirileri, o gün TV'nin 20.30 haber bülteninde yayınlamadıkları için, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının emriyle gözaltına alındıkları açıklandı. 


Sözü edilen bildirilerin saat 18.00'de TRT'ye ulaştığı, radyonun 19.00 
haber bülteninde yayınladığı, TV'nin ise aynı gün son haber bülteninde ve ertesi günkü 20.30 Haberlerinde yer aldığı bildiriliyor. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 6 numaralı bildirisinde öğretim özgürlüğünün sağlanması için alınan önlemler belirtiliyordu. 7 numaralı bildiride ise, duvarlarda- ki afiş, pankart ve yazıların ne şekilde temizleneceği bildiriliyordu. 


Ankara... 


(Baştarafı 1. Sayfada) mak'ta otobüs kurşunlama, Tepecik Mahalle halkını kurşunlama, Bahçelievler'de 7 TİP üyesinin öldürülmesi gibi MHP'li komandoların işlediği cinayetler bulunuyor. 

Altındağ Cumhuriyet savcılığından alınan bilgiye göre, ETKO Davaları da Sıkıyönetime gönderilen davalar arasında yer alıyor. 

Bu davaların yanısıra banka soygunu, bombalama ve adam öldürme gibi suçlardan tutuklu bulunan 'HKP-C ve diğer dava sanıklarının da Sıkıyönetim o Mahkemelerinde yargılanacağı bildiriliyor. 

Öte yandan sıkıyönetim mahkemelerinde bakılacak davaların sanıklarının askeri cezaevine gönderilecekleri öğrenildi. 


Sahte Solcular... 


(Baştarafı 1, Sayfada) bunu bilmiş ol" dediler ve sonra kaçtılar. 

"Bana saldıranlar devrimci değiller, Rus uşağı 


revizyonistlerdir Bunlardan birinin adı Edip Çelik, bi de Aslan' 


dır. Diğerlerini de görsem tanırım. Bütün Örnek Mahalle halkını bu Rus uşağı halk düşmanlarına karşı mücadeleye çağrıyorum." 


Kötü hava koşulları bütün yurdu 


etkisi altına aldı 


HABER MERKEZİ 

Üç günden beri yurdumuzun batı kesimlerini etkisi altına alan soğuk hava ve yağışlı hava bütün bölgelerde etkisini gösterdi. Doğu illerimiz- de bugünden itibaren hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Ege sahilleri ve Trakya dışında bütün yurtta yağış bekleniyor. Yağışlar İç Ege, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde olacak 


OVACIKTA KAR NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ 


Tunceli'nin Ovacık İlçesinde kar kalınlığının 1 
metreyi geçmesi ve so-Zukların artması nedeniy - le ilk ve orta dereceli okullar 12 gün süreyle tatil edildi. 


BİNGÖL, HAKKARİ VE MARDİN'DE OKULLAR AÇILDI 


Şiddetli soğuk ve kar nedeniyle önceki hafta tatil edilen Bingöl, Hakkari ve Mardin yöresin- deki ilk ve orta dereceli okullar ise dün sabahtan! 
itibaren öğrenime başladı. 

Türk Hava Yolları ilgilileri kötü hava şartları nedeniyle uçak seferlerinde bir aksama olmadığını bildirirken Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri kapalı yol bulunmadığını belirttiler. 


“Kamboçya Devrim Ordusu... 


(Baştarafı 1. Sayfada) karayollarında Vietnam'a karşı yoğun bir direniş gösterdikleri açıklandı. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin bildirdiğine göre, savaş Pnom Pen'in güney ve doğusundaki Kompong Thom, Kom Reng Chang bölgelerinde le bütür şiddetiyle devam ediyor. Kamboçya birliklerinin, ` kuzeydoğu Kamboçya'nın Mekong ır mağı kıyılarında, Vietnam birliklerinin cephe gerisinde bir savunma hattı kurdukları belirtiliyor. 

Bangkok'taki kaynaklar, direnişin, Papağan Gagası'nda ve diğer birçok kentte de sürdüğünü açıkladılar. Gelen haberlere göre, Pnom Pen' den 100 km. uzakta bulunan Kompong Thom şehrinin kuzevinde, Mekong ırmağının batı yakasındaki geniş bölgeler Kamboçya Devrim ordusu tarafından kontrol ediliyor. k 

Öte yandan, Tayland sınırı yakınlarında Vietnam kuvvetleri ile göğüs göğüse bir mücadele sürdüren 300 kadar Kamboçyalı asker, tedavilerini sürdürmek için geçtikleri Tayland'da yaptıkları açıklamada, Vietnam askerleri arasında çok sayıda Rus uzmanını tespit ettiklerini söylediler. 


DEMOKRATİK 
KAMBOÇYA 
HÜKÜMETİNİN 
ÇAĞRISI 


Pekin'de bulunan Demokratik Kamboçya Büyükelçiliği, Demokratik Kamboçya hükümetinin bir açıklamasını yayınladı. 

Vietnam birliklerinin Kamboçya halkını yok etmeyi amaçladığı bildirilen açıklamada Kamboçya Devrim ordusunun bütün gücüyle direnişi sürdürdüğü ve başta Kamboçya Komünist Partisi Sekreteri ve Başbakan Pol Pot olmak üzere, Kamboçya Komünist Partisinin bütün önderlerinin direnişinen * önünde olduğu 


belirtiliyor. 

Demokratık Kamboçya hükümetinin” açıklaması, dünyanın bütün barışsever güçlerini ve halklarını Kamboçya halkını desteklemeye ve Vietnam saldırısını mahkum etmeye çağıran bir çağrı ile son buluyor. Açıklama, ülke içindeki ve dısındaki bütün Kamboçyalıları Milli, Demokratik ve Yurtsever Birleşik Cepheyi kurmaya da çağırıyor. 


GÜVENLİK 
KONSEYİNDE 
SON DURUM 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bloksuz ülkelerin hazırladığı ve Vietnam'ın Kamboçya'dan çekilmesini hedefleyen karar tasarısı Konsey Başkanlığına sunuldu. 

Çin Halk Cumhuriyeti, saldırganın ismi açıkça belirtilmediği için karar tasarısını yetersiz bulduğunu, ancak buna rağmen destekleyebileceğini açıkladı. 

Birleşmiş (o Milletler deki gözlemciler tasarının Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya dışında bütün Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından destekleneceğini, bu iki ülkenin ise red oyu kullanacağını belirtiyorlar. 

Karar tasarısını, Bangladeş, Gabon, Nijerya, Zambiya, Jamaica ve Kuveyt tarafından hazırlandı. Bloksüz ülkeler dışında olmakla birlikte Boliv- ya'nın da tasarıyı hazırlayan ülkeler arasında yer aldığı bildirildi. 

Tasarı hakkında açıklama yapan Kuveyt Büyükelçisi Abdullah Yakup Bişara, bu tasarı ile Birleşmiş Milletler ilkelerini savunduklarını söyledi. 

SIHANUK 
HASTANEYE 
KALDIRILDI 

Güvenlik (o Konseyı'n- deki aşırı yorucu çalışmaları nedeniyle rahatsızlanan Demokratik Kamboçya Temsilcisi Prens Sihanuk'un hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 


Demir Döküm işçileri işbaşı ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) BİRLIGİMİZİ DOSTA DÜŞMANA 
GÖSTERDİK 

ERDOĞAN SEDEF- 
OĞLU: "Haklı direnişimizi başarıyla sürdürdük. 
Haklarımızı kabul ettirdik, Şimdi eskisine nazaran daha mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Birliğimizi son bir kez dosta düşmana gösterdik. Bizim kısımda eskiden işçilerin çoğunun yüzü gülmüyordu, şimdi herkesin yüzü gülüyor" 

ARTIK İGD'YE ZORLA PARA 
ALAMAYACAKLAR! 

HÜSEYİN DOĞAN: 
"Niye memnun olmayalum? Artık burada Rus uşaklığı yok. Artık yemekhanede tabağı başımıza indiremezler, Artık İGD'ye zorla para almayacaklar, Artık burada Maden-İş yok. Devrimci Maden İş var, İGD'li temsilciler yok! Bizim seçtiğimiz temsilciler var. Daha niye memnun olmayalim? 

DURSUN NAK: "Hepinizin bildiği gibi Maden-İş'i defetmek için burada gece gündüz soğukta direndik. Keyfimizden mi direndik? Hiç kimse bizim kadar Madenİş'i tanımaz. Maden-İş'in bize ettiğini düşman bile etmedi, Onun için değil 21 gün, o sendikaya geri dönmemek için 21 yıl bile direnecektik. Ama şimdi yüzümüz gülüyor. Gerçi arkadaşlarımız işe almmadı, ama onlar da başka yerde işe girecekler. Sonra sendikamız kabul edildi, İş yerinde temsilcilik odamız açıldı, isteklerimizin esası bunlardı. 
Bunlar da kabul edildi, şimdi herkes neşeli bir şekilde çalışıyor" 

OK MUTLUYUZ 
DİĞER FABRİKADAKİ İŞÇİLERİN DE BU 
GÜNÜ GöÖRMESİNİ DİLERİZ! 

CAFER SUSTAM:Es- 


Manisa TÖB-DER Şubesi yönetimine Halkçı Eğitimciler seçildi 


Manisa TÖB-DER Şubesi yönetimine Halkçı Eğitimciler seçildi. 

Son Genel Kurul'dan önce TÖB-DER şube yönetiminde Demokrasi İçin Birlik adlı TİP yanlısı grup bulunuyordu. Seçimlere Devrimci Öğ- 


YURI DIŞI BUROLARI 


retmen, Demokrasi Için Birlik, Yurtsever Devrimci Öğretmen grupları katıldı. 489 öğretmenin oy kullandığı kongrede Halkçı Eğitimcilerin listesi 228 oyla yönetime seçildi. Sabri Karabaş'da başkan oldu. 


kiden böyle miydi? Herkes birbirinden şüphelenirdi.' İGD'li temsilci- 


ler işçileri Alevi-Sünni, Kürt-Türk, göçmen diye bölmüşlerdi. İşçiler arasmå. ispiyonculuk sokmuşlardı. Kendisinden olmayanları işten atmakla tehdit ediyorlardı. 
Doğru dürüst yemekhaneye gidip yemek bile yiyemiyorduk, Şimdi devir yıkıldı, 21 günlük direnişimiz herkesi birleştirdi, küskünlükler dargınlıklar bir yana bırakıldı. Maden-İş'e karşı birleştik, düşmanımızı yendik! 

MADEN-İŞ İŞÇİLERİ BİN LİRAYA SATIN ALMAYA ÇALIŞIYOR 

Öte yandan direniş boyunca İGD'lileri fabrika önüne getirerek olay çıkarmaya ve sıkıyöne- 


„timin müdahalesii ile dire- 


nişin kırılmasını sağlamaya çalışan Maden-İş yöneticilerinin Demir Döküm işçilerinin başarısından son derece rahatsız oldukları bildiriliyor. 

Direnişin bitiminden sonra bir Ajans yayınlayan Maden-İş yöneticileri, işçilerin direnişte maddi kayba uğradıklarını öne sürerek Maden-İş'e gelen işçilere biner lira dağıtacaklarını ilan ettiler. 

Demir Döküm işçileri, Madeniş'in bin lira ile işçileri yeniden sendikaya kaydetme çabasını alay ve kızgınlıkla karşıladılar. O Görüştüğümüz işçiler, "herkesin kendileri gibi para ile satılacağını düşünüyorlar. Ama fena aldanıyorlar, Biz bu mücadelede şehit bile verdik. Maden-İş'in bu çabası kendi satılık zihniyetini göstermektedir" dediler, 

İLHAMİ ULUSAL: "“Haksızlıklar' zalimleri, işçi düşmanlarını yenmek bizim tarihi görevimizdi. Bunu bu sefer de kanıtladık, diğer işçi arkadaşlarımıza da yol gösterdik. Biz maden işçilerini bağlayan zincirin büyük halkasını kırdık, artık bu fabrikada yaşasın Rusya diyemeyecekler. Artık bize sıkılan kurşunların faturasını biz ödemeyeceğiz. Bir arkadaşımızı şehit verdik, ama zaferi kazandık, mutluyuz, birleşmişiz artık hiç kimse birliğimizi bozamaz!" 


Işık'ın istifası... 


(Baştarafı 1. Sayfada) dim. Bütçenin komisyonca kabul edilmesine kadar istifa etmemeyi uygun buldum. Bugün Savunma Bakanlığı bütçesi kabul edildiğinden istifamı sayın Başbakana sundum." 

THA'nın verdiği haberde de Hasan Esat Işık" ın dış politika konuların- da hükümetle anlaşmazlığa düştüğü ve bu yüzden istifa ettiği kaydediliyor. 

Ayrıca aynı ajansın haberinde birkaç CHP'li bakanın da aynı nedenle hükümetten ayrılmasının beklendiği belirtiliyor. 

MUHALEFETİN 
TEPKİSİ 

Hasan Esat Işık'ın Savunma Bakanlığından istifası muhalefet çevrelerinde "bu hükümet çöküyor" O açıklamalarıyla karşılandı. AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay, "bu istifa hükümetin ahenk içinde olmadığını kanıtlıyor" dedi. MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumahoğlu ise "hükümet çökmek üzeredir, yakında da yeni bir hükümet kurulması ihtimal dahilindedir" şeklinde konuştu. MHP genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan ise açıklamasında "bu hükümet artık bitmiştir" diye görüşünü bildirdi. 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı şimdiye kadar 177 kişinin gözaltına alındığını 


açıkladı 
© Adana'da iki dernek süresiz olarak kapatıldı 


ANKARA (THA) 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca yapılan açıklamada, bugüne kadar 177 kişinin gözetim altına alındığını, 15 kişinin de tutuklandığını bildirdi. 

Sıkıyönetimin ilanından önce diğer mahkemelerce tutuklanan 12 kişinin, Sıkıyönetim Askeri Ceza ve Tutukevine nakledildiği bildirilen açıklamada, halen Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri —> 
Ceza ve Tutukevinde 27 
tutuklu ve 102'de gözetim altında olmak üzere, 
129 kişinin bulunduğu 
belirtildi. 

Şimdiye kadar gözaltına alman 177 kişinin, 59'u eğitim ve öğretimi engellemek, 9'u silahlı gasp, 19'ı 6136 sayılı kanuna aykırı davranmak, 51'i Sıkıyönetim Komutanlığı emirlerine aykırı davranış, 8'i tehdit ve hürriyeti kısıtlama, 13'ü müştereken adam öldürmekten, 14'ü kolluk kuvvetlerine direnme ve hakaretten 4'ü ise adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı. 


ADANA'DA 
İKİ DERNEK 
KAPATILDI 


Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığı, yasaklanmış afiş, bildiri ve yayın bulundurdukları gerekçesiyle Adana'da bulunan Karşıyaka Kültür Derneği ile İstiklal Halk Odasının çalışmalarını süresiz olarak durdurdu. 

Öte yandan, Başbakanlık Sıkıyönetim Eşgüdüm Merkezi Basın Bürosundan dün yapılan açıklamada, dernekler yasası- na göre kurulmuş bulunan Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa illerindeki tüm derneklerin denetime tabi tutulacağı bildirildi. 


DOĞUM W 


Oğlumuz, 


ZAFER 
TOYGAN'ın 


13.1.1979 dünyaya geldiğini tüm dostlarımıza duyururuz. 

ADEM TOYGAN' 
ların anısı yaşayacak... 


ALİMAN — 
KAMİL ERDEM 


ABONE ÜCRETLERİ 


Kadıköy 


ABD'nin adımı (Baştarafı 1. Sayfada) 


adım niçin önemlidir ve ülkemiz açısından ne anlama gelmektedir? 

ABD, İkinci Dünya Savaşından sonra, neredeyse çeyrek yüzyıl dünyanın geniş alanlarını haraca kesti ve emperyalizmin jandarmalığını yaptı. ABD bu dönemde, yalnız ezilen ülkelere sömürü ve baskı uygulamakla kalmadı, Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş kapitalist ülkeleri de önemli ölçüde denetimi altına aldı ve rakibi olan Sovyetler Birliği'nin etki alanlarını da sınırlayabildi. 

ABD'nin gücü, ozamanlar bütün bu cephelerde birden mücadele etmeye yetiyordu. Ama o, bütün cephelerde ağır darbeler yemiş ve artık güçlerini esas olarak bu cephelerden birinde yogunlaştırmak zorunda kalmıştır. k 

Birinci olarak, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri, Kore savaşından başlayarak ABD emperyalizmine ağır darbeler indirdiler. İkinci olarak Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya, ABD denetimine ve dolar saltanatına karşı çıktılar. 
ABD bu cephede de yenilgilere uğradı. Üçüncü olarak, rakip süper devletle kuvvet ilişkisi de ABD aleyhire gelişti. Sovyetler Birliği nükleer silahlarda ABD'ye yetiştiği gibi, geleneksel silahlarda rakibini geçti ve dünyanın yeniden paylaşılması için stratejik bir taaruz başlattı. 

Bu gelişme sırasında ABD tekelci burjuvazisi içinde iki siyaset biçimlenmiştir. Birinci siyaseti savunanlara şahinler, ikinciyi savunanlara ise güvercinler denmektedir. 

Şahinler, ABD'nin güçlerini esas olarak Sovyetler Birliği cephesinde toplamasını savunuyorlar. Bunun anlamı, dünya halklarına karşı kurulan cepheden belli ölçülerde çekilmektir. ABD" nin Tayvan'dan çekilmeyi kabul etmesi, İsrail'e Mısır'la anlaşması için çeşitli baskılar yapması, İran Şah'ını desteklemekten vazgeçmesi ve son yıllarda faşist darbe girişimlerinde bulunmaması bu siyasetin belirtileridir. Rusya'yı karşı şahinleşmek, ABD için dünya sosyalizmine ve halklara karşı nispeten güvercir. .;meyi ifade etmektedir. Çünkü ABD'nin artık her iki cephede birden aynı derecede şahin olmaya gücü yetmemektedir. 

Güvercinler ise, Rusya ile "yumuşama" politikasını savunmaktadırlar. Bunlar ABD' nin ,Tayvan'dan çekilmesine karşıdırlar. Güvercinler, aslında ABD emperyalizminin yüzyüze geldiği katı gerçeği kabul etmek istemeyenlerdir. Çünkü onlar, Rusya ile uzlaşarak ABD'nin sömürü alanlarını koruyabileceğini sanmaktadırlar. Sovyetler Birliği'ne taviz ve yumuşama politikasının savaş tehlikesini yükselttiğini görmemekte veya bu gerçeği kafalarından uzaklaştırarak bir çözüm bulduklarını düşünmektedirler. Amerika'nın en sağcı, en ırkçı, en anti-komünist politikacılarından biri olan Goldwater, bugün Carter yönetiminin Çin'i tanımasına karşı en azgın saldırılar yöneltmektedir. 
Böylece, Rusya'ya karşı yatıştırmacılığın kimler tarafından yürütüldüğü gözler önüne serilmektedir. 

ABD'nin Çin gerçeği önünde eğilmesi, aslında dünya halkları önünde bir geri adımdır ve bu gelişmeiki önemli sonuç doğurmaktadır: 

ABD, bir kere bu cesaretli adımı atarak, Rusya'nın yayılmasına karşı direnişi güçlendirmiş ve savaşı erteleyen bir davranışta bulunmuştur. 
Böylece Sovyet sosyal-emperyalizminin çeşitli ülkelere yönelen baskı ve tehdidi önemli bir darbe yemiş, dünya halklarının ve devrimin güçlerinin daha geniş soluk alabilecekleri şartlar ee 

kincisi, bu adım, aynı yönde yeni adımları da getirecektir. ABD, Çin gerçeğini tanımakla, dünya halkları üzerindeki baskısını ve sömürüsünü ağırlaştırmamış, tam tersine Sovyetler Birliği cephesine güç yığarak, bu baskıyı hafifletmiş ve böylece ABD emperyalizmine karşı mücadele için de daha elverişli şartlar ortaya çıkmıştır. 

Bu durum ABD için kabul edilmesi zorunlu bir gerilemedir. Çünkü rakip süper devletin yükselen tehdidi karşısında gerilemeyi sineye çekmekten başka bir çaresi yoktur. Gerileyen emperyalistin esas meselesi, rakibinin yayılmasını önlemeye çalışmaktır. Bu durum, yani iki süper devlet arasındaki çelişme, dünya halklarının yeni mevziler kazanabilmesi için elverişli şartlar yaratmaktadır. 

Unutulmaması gereken nokta, hiç bir mevzi- nin mücadele etmeksizin ele geçirilemiveceğidir. 

Yarın bu konuya devam edeceğiz. 


istanbul T6B-DER Kadıköy Şubesinin 


Kongresinde "Birlik ve Dayanışma grubu” 


seçimleri kaybetti 


İSTANBUL/(ÖZEL) gerilla ve cinayet odakla-TÖB-DER O rından hesap sormak için 


Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu sonunda Birlik Dayanışma listesi ile seçime giren TKP'liler seçimi kaybetti, 

300'e yakın delegenin katılmasıyla yapılan Genel Kurul demokratik bir ortam içinde yapıldı. 
Kongrede söz alan bütün konuşmacılar "Birlik Dayanışma"'cıların bölücü tutumunu teşhir ettiler. 

Eleştirileri cevaplayan Yönetim Kurulu Üyesi Adil Ülgen tek meşru yönetim olarak Gazioğlu yönetimini tanıdıklarını, düşüncesi ne olursa olsun bütün öğretmenlerin görüşlerini rahatça açıklamalarından yana olduğunu söyledi. Ülgen konuşmasında, "Birlik Dayanışmacı''ların bölücü tutumuna karşı mücadele edeceklerini belirtti. Bu konuşma öğretmenler tarafından memnunlukla karşılandı, 

Yurtsever Öğretmen grubu tarafından Genel Kurula sunulan 'Kontr- 


öğretmenlerin de mücadelede yer almaları"nı iste yen Önerge kabul edildi. 

Seçimler sonunda Demokratik o Merkeziyetçi ve Yurtsever Öğretmenlerin desteklediği Demokrasi için Birlik grubunun listesi 139 oyla yönetime seçildi. 

“Birlik Davanışma"'cıların listesi 104 oy, Devrimci Öğretmen listesi ise 14oyaldı. 


Korutürk, 
Evren ile görüştü 


ANKARA (ANKA) Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, dün saat 17.00'de (o Genelkurmay Başkanı Evren'i kabul ederek bir süre görüştü. 
Cumhurbaşkanlığın- dan verilen bilgiye göre, Geneik ırmay Başkanı Kenan £vren, haftalık olağan görüşme nedeniyle Korutürk'ü ziyaret etti. 


li. 
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Kızılay, Tel: 2538 69 
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> ahramanmaras olaylarının İcyüzü 


Olayları yerinde izleyen AYDINLIK ekibi, 


Bir telefon konuşması... 


8 Ahmet Yıldız, telefonda şöyle dedi: “Elimize 
geçen komünist kurtulmuyor...Doğruca fabrikaya atıyoruz. Nusret, Islahiye'den bir sandık silah getirdi...Şu anda bizim Bekir ve Mehmet bir Aleviyi çevirdiler 


kü bölümünde, 

MHP'nin manmaraş'ı üs 'edinen stratejisini özetlemiş, Nisan ayındaki komplo- nun uğradığı başarısızlığı anlatmış ve Aralık ayındaki yeni kalkışmanın hazırlıklarına değinmiştik, Bu arada üç önemli belge sunduk. Bir ses bandıyla, katliamdan bir sahneyi gösterdik. Bir savcılık ifadesiyle, Esir Türkler Kurtuluş Ordusu (ETKO) üyesi Muhittin İlhan'la MHP yöneticisi Hasan Balcı arasındaki bağlantıyı ve Balcı'nın ne tür eylemler içinde bulunduğunu açığa çıkardık. Diğer bir belge de, 
15 Eylül, 1978 tarihli bir 
polis raporuydu. Bu rapor, katliam hazırlıklarını ve katliamda görev alacak şahısları göstermesi bakımından çok açık ve son «derece önemliydi. 
Yayınımızın bugünkü bölümünde, bu son belge üzerinde duruyor ve yeni 


belgeler yayınlıyoruz +++ 


Y AYINIMIZIN dün-Kahra- 


Muhittin İlhan'ın ifadesiyle, Hasan Balcı'nın ETKO'ya silah ve para temin ettiği açıkça saptanmasına rağmen, bu kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Balcı, ETKO şefi Ali Haydar Yangın'la birlikte: vurucu timleri canlandırmaya çalışırken, bir yandan da MİSK Bölge Temsilcisi Cemil Tozkoparan'la birlikte başka bir planı uygulamaya başladı. 

Dün yayınladığımız Emniyet Raporu'nda belirtildiği gibi, MHP örgütü Kahramanmaraş eşrafı- nın bir kısmını etrafında toplayabilmek için, Pişkinler İplik Fabrikasındaki gelişmelerden yararlanmaya çalıştı. Bu fabrikada işçiler, MİSK'ten ayrılarak, DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası'na geçmişlerdi. Hasan Balcı, fabrika sahibi Abdurrahman Pişkin'e yardım önerisinde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Uncu ise AP'nin ileri gelenlerinden biri olma avantajını kullanarak Pişkin'i Balcı'nın önerilerini kabul etmeye zorladı. Varılan anlaşma uyarınca, Eylül ayından itibaren Hasan Balcı MİSK Bölge Başkanı Cemil Tozko- 


Paran vasıtasıyla temin vettiği. 30 kadar kiralık militanı, "komünist işçileri ezme" göreviyle fabrikaya yerleştirdi. Bu şahıslar, Merkeze bağlı Hacı Mustafa ve Şerefoğlu köyleri, Türkoğluna bağlı Çakallı-Çullu köyü ve Merkez Dumlupınar Mahallesinden getirilmişler- di. Hepsi silahlıydı. Ve başlarında ünlü kabadayı Şerefoğlu Köyü Muhtarı Ahmet Yıldız'la kardeşi Bekir Yıldız bulunuyordu. Bu arada, zaten asker 


kaçağı olduğu için kağıt üzerinde aranmakta olan Cemil Tozkoparan, Pişkinler Fabrikası'na silahlı militanlarla görüşmeye giderken, polis tarafından yaxalandı ve silah bulundurmaktan o tutuklandı. 
Tozkoparan'ın tutuklanması MHP'nin hazırlıklarını bir ay kadar geciktir- di. 


Pişkinler katliamı 


Kahramanmaraş katliamı sırasında, Adana-Maraş yolunu keserek şehir- 


Bir tanık... 


8 Ali Haydar Yangın'a bağlı 
Tülay Aslantaş, şehre gelen yabancıları karşılayıp, evlere 


götürüyordu 


den kaçan CHP'liler ve Alevilerle, Oo şehirlerarası otobüslerdeki o şüphelendikleri kişileri tabanca ve baltalarla öldürenler, Pişkinler Fabrikasındaki Ahmet Yıldız ve adamlarıydı. 


Birinci tanık 
Ahmet Yıldız'ın ve 


adamlarının katliamdaki rolünü aydınlatmak için elimizde bulunan tanık beyanlarından birine başvuruyoruz. Birinci tanık şunları anlatıyor: 


KATLIAMI DÜZENLEYEN - ÖRGÜTÜN ŞEMASI 


Hergün bu şemanın 


bir kısmını dolduracağız 


ÇİÇEK SİNEMASI 


TERTİBİ 


ÖKK 
KENGER 


ÖĞRETMENLERİN ÖLDÜRÜLMESİ 


MEHMET LEBLEBİCİOĞLU 


Fabrikatör 
HASAN BALCI 
(MHP Yöneticisi) 


E T E E TE 


VURUCU TIMLER Dışardan gelen otomatik sılahlılar 


(0GD) 


CEMIL 


TOZKOPARAN 
(MİSK) 


AHMET YILDIZ (Şerefeoğlu 
Köyü Muhtarı) 


KÖYDEN GELEN 
SILAHLI 
MILITANLAR 


PİŞKİNLER - 
ADANA YOLU 
KATLIAMI 


Dünkü ve bugünkü yayınlarımızla kanıtlanan ilintiler 


“Evimize saldırmışlardı. Kaçtık. Mecburen Mahmut Kuşat'ın (Kürt Mahmut) evine sığındık. 
Kendisinden korkuyorduk. Bize biraz sonra geleceğim diyerek, dışarı 


çıktı. O sırada, telefon çaldı. Telefonu aldım. 
Telefona çıkan şahıs, 'ben Ahmet Yıldız'ım' 


dedi ve Mahmut'u sordu. Kendisine 'evde olmadığını ve benim de akrabası olduğumu' söyledim. 'Biz burada komünist Alevileri epeyce öldürdük.' dedi. "Elimize geçen komünist kurtulmuyor, doğruca fabrikaya atıyoruz. Nusret (Nusret Kuşat, Mahmut'un oğlu) İslahiye'den bir sandık silah getirdi. Burada pek gözükmemesi için gönderdim. Herhalde eve gelir. Şu anda bizim Bekir ve Mehmet bir Aleviyi çevirdiler. Durum iyi. Bizim gibi yaparlarsa, şehirde hiç bir Alevi komünisti sağ bırakmayız. Alo. Sizin orada durum nasıl?" 
dedi. 'İyi, iyi, burası sakin' dedim ve korkum- dan hemen telefonu kapattım. Yanımdakiler de bu telefonu duydular. 
Hemen Vilayeti aradım. 
Çıkan komutana, '15 dakika içerisinde bizi kurtarmazsanız öldürecekler" dedim. Eğitim Enstitüsü- ne de telefon ettim. Bizi kurtarmaları için yardım istedim. 15 dakika kadar sonra zil çaldı. İçeri Mahmut Kuşat girdi. Hemen telefona koştu. Telefonda Başhekim Çetin Diker'le görüştü. 'Ağabey, komünist Alevilerin seni öldürdüğünü duyduk ve çok üzüldük, şükür sağsın' dedi. Evde bulunanlar titremeye başladık. 
Askeri arabalar o anda geldi. Kurtulduk." 

Birinci tanığımız, hükümet tarafından can güvenliği kesinlikle sağlandığı takdirde ifade verebilir. Aynı tanık, Osman Taşoluk (Ekberoğlu Osman), İbrahim ve Mustafa adlı şahısların da Mahmut Kuşat'a telefon ettiklerine tanıktır. 

Bu kanıtlar, Hasan Balcı'nın köylerden silahlı militan toplama hazırlığının bir bölümünü aydınlatmış oluyor. 


Yangın-Aslantaş ikilisi 


Gıyaben tutuklu 


Terziler Konfeksiyonunun sahibi katliam hazırlandığını bir gece önce öğrendi. Bu nedenle, dükkanının camına "MHP" yazıp darabasını indird. 


TANER KUTLAY, ALI ÖZTÜRK, KEMAL DEMİREL yazıyor 


Ve birdilekçe! 


He 


I Cinayetten bir hafta önce verilen dilekçe: "Bunlar okuldan atılmadığı takdirde, okuldaki bütün öğrencileri çatıştıracaklardır. Bu şahıslar, cinayet de işleyeceklerdir... Elebaşıları; Mükremin Sevim, Hamdi Kar, Ömer Kayış....dır” 


KARADAN) Hlekdi Josti Lisesi Ureneileriniş 135 aralık 1978 
S Wo Vent dt mgo sureti: 


Valilik ekamına 


Kebr egemar ag 


Binler Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi Oreneileriyin, Aşağıda gö ve seyçilerını verdiziniz Biremsi ve GÜretnonlür okulda öğrenim Marita ve sam güvenlizini ertadan kaldırmakta ve olay çıkamaktadırlar, 


D k Dernečinin kurulsasından senra bu gahınlar ölrencilere Sizler e ask eyer —< <<< 


Can güvenliği ve öğrenim özgürlülüü tehdit eden ve kaldıren , Birensilere saldıran ve kanwimuz gösteri cycn öğrencileri 


Naci Genç 
Mükremin Sevim 
Üner Kayış 
Eder Arı 
Zeki Kaçmaz Gafer'Yıldım» 


Braal Karahen Hineyet Sor 

rebgi Dobur 

Nevzat Çıngıllıoğlu Emdi Kar. 


Göretmenler; 
Orhan Çatek 
Yusuf Kelken 
Sava; Kıyak 
Mahset Güler, 


Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri 13 Aralık günü Valiliğe verdikleri dilekçede UGD Başkanı Mehmet Leblebicioğlu'nun okuldaki adamlarının ismini vererek, bunların bir cinayete hazırlandıklarını belirttiler. Bir hafta sonra iki 


öğretmen öldürüldü. 


ETKO askeri lideri Ali Haydar Yangın, kaçakçılığı sırasında, yaz aylarında başlıca üç yerde saklandı. Ferkuş köyü, Kadirağalar çiftliği ve Hasan Balcı'nın ortakları arasında bulunduğu Marteks Fabrikası. Bu konuda, yine ismi bizde saklı bulunan fabrika işçileri tanıklık yapabilir. Vilayet ve Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli ihbarın katliamdan çok önce yapıldığını da hatırlatırız. Bilmediğimiz nedenlerden dolayı bu ihbarlar değerlendirilmemiştir.. 

Ali Haydar Yangın, Marteks Fabrikasında kalırken, Sümerbank Fabrikasında işçi olarak çalışan MHP'li militan Tülay Aslantaş'ın sık sık Marteks'e gitmesi işçilerin dikkatini çekti. Daha sonra, Sümerbank Fabrikasında, işçiler arasında, gazetemizin ETKO'yla ilgili yayını tartışılırken, Tülay Aslantaş, biraz da övünmek için, Ali Haydar'ı yakından tanıdığını söyleyerek, "Aydınlık yalan söylüyor, Ali Haydar şimdi burada değil" dedi. 

Bu durum dikkatleri Tülay Aslantaş üzerinde topladı. Afşinli Tülay, 23-24 yaşlarındadır. Akademi öğrencisi olan kocası Fehmi Aslantaş, ET-KO davasında yakalanıp serbest bırakılmıştır. Tülay, Sümerbank fabrikasında MHP doğrultusunda faaliyet göstermek için çalışmakta, her hafta vardiya değiştirerek, işçilere propaganda yapmaktadır. 


Tülay'ın katliamdaki rolü 


Emniyet Raporu'nda MHP'lilerle birlikte yabancı şahısların dolaştığı belirtiliyordu. Bu tür- den şahıslar, katliamdan önceki günlerde K. Maraş'a daha sık ve düzenli gelmeye başladılar. 
Bunları, belirli günlerde saat 14.00 sıralarında otobüs terminallerinden Tülay Aslantaş karşılıyordu. Gelenler otobüsten inince, doğru Tülay ın yanına gidiyorlar, birşeyler konuştuktan sonra birlikte şehre giriyorlardı. Bu yabancılar, polisin giremediği semtlere ve köylere yerleştiriliyorlardı. Buna bizzat Emniyet mensupları tanıktır. K. Maraşlılar da yabancılardan tedirgin olmuştu. 


21 Aralık 1978 Perşembe akşamı, Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mustafa Yüzbaşıoğlu ameliyatta iken, kendisini "Şenel" olarak tanıtan bir kadın hastaneye telefon etti Ve Yüzbaşıoğlu'nun durumunu sordu. Bu sırada Yüzbaşıoğlu'nun arkadaşı olan Şenel adlı Sümerbank işçisi ameliyathane- nin önündeydi. Şenel Kapan, telefon eden kadının Tülay Aslantaş olduğunu anladı. Çünkü, aynı fabrikada çalışıyorlardı ve Tülay Şenel'i tanıyordu. Telefona çıkan şahsa güven verebilmek için onun ismini vermişti. Bu telefon konuşmasındaki amaç, Yüzbaşıoğlu'nun ölüp ölmediğini ve katilleri teşhis edip etmediğini saptamaktı. 

23 Aralık 1978 Cumartesi ve 24 Aralık 
1978 Pazar günleri, Tülay Aslantaş, Yusuflar, Yenimahalle ve Karamaraş'taki saldırılarda yabancı şahıslarla birlikte ön planda görüldü. Bu konuda da, saldırıya uğramış yurttaşlardan yüzlerce tanık vardır 

Tülay Aslantaş'ın katliamdaki esas rolü ise, merkezden gönderilen vurucu güçlerin karşılanması, yerleştirilmesi, mahali görevlilerle tanıştırılması ve hazırlıklar için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Özetle, Hasan Balcı'ya bağlı Cemil Tozkoporan-Ahmet Yıldız ikilisi, köylerden adam getirilmesi işini örgütler- 


İşyeri sahibi ve etraftaki dükkanlar MHP 


ken, yine Balcı'ya bağlı Ali Haydar Yagın-Tülay Aslantaş ikilisi ise, dışardan gelen militanların devreye sokulması işini düzenlemişlerdir. Gelelim üçüncü kanala, 

ÜGD Başkanı 

Leblebicioğlu 

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü 1. Şubesinin İstihbarat Raporu' nda şehir merkezindeki ve köylerden getirilen gençlerin Ülkücüler olarak toparlanmalarından da söz etmektedir. Adın- dan dün de sözettiğimiz Mehmet o Leblebicioğlu 
20 Kasım günü kurulan 
K. Maraş ÜGD'nin başı- na getirildi. Şehirde toparlanma ve hazırlık çalışması yürüten Hasan Balcı'nın maddi desteğiyle kurulan OÜGD, derhal saldırılar düzenlemeye girişti. 

K.Maraş Emniyet Müdürlüğüne verilen bir istihbarat raporunda, ÜGD'lilerin Mağaralı ve Sergentepe Mahallelerin- de bazı evleri karargah olarak kullandıkları ve silah depoladıkları bildi- 


riliyordu. Bu istihbarat bir resmi raporla üst makamlara iletildi. Yet- 


kililer uyarılırken, ÜGD Sergentepe ile, Yürükselim Mahallesi arasındaki Endüstri Meslek Lisesi" nde kışkırtmalara başladı. Bu okul, K. Maraş'ın en hassas bölgesindeydi. 
Bir yanda Aleviler, diğer yanda ise Sünni yurttaşlar oturuyordu. 


KATLIAMIN ÖNCESİ 


VE SONRASI 


20 Kasım 1978 — K.Maraş ÜGD Şubesinin ku- 


ruluşu 


Aralık ayında ilk hafta EDEM Yağ Fabrikasında 


yapılan toplantı 


Aralık ayında ilk hafta, Endüstri Meslek Lisesin - 


de saldırı 


13 Aralık 1978— ÜGDlilerin Meslek Lisesini 


basması 
Çiçek sineması tertibi. CHP 


19 Aralık 1978 — 


; 


ve PTT binasının tahribi 


20 Aralık 1978 — Yenimahalledeki Alevi kahvesinin bombalan ması 


21 Aralık 1978 — 


İki devrimci öğretmenin öl- 


dürülmesi. Türkeş'in İKA Ajansına özel demeci: "Hükümetin düşmesi belki yann, belki yarından da yakındır." 


22 Aralık 1978- 


Devrimci öğretmenlerin cena- 


ze törenine saldırı. 


22 Aralık 1978— 


23 Aralık 1978— 


GECE: Şehir merkezinde CHP'li Alevi yurttaşlara ait işyerlerinin ve kuruluş binalarının tahribi, Köylerden adam getirilmesi, cihat çağrıları. 


Merkezi Yürükselim Mahalle- 


sine saldırı olan katliam baş- 


langıcı. 


Yolların kesilmesi. 


Yusuflar, Yenimahalle, Sakar- ya, İsadivanlı, toplu katliamlar, Tahrip, yağma ve yangın- 


lar 
24 Aralık 1978— 


Merkezi Karamaraş olan kat- 


liamın devam ettirilmesi. Yangın ve yağma. Vilayete saldırı. 
Askerlere ateş açılması. Kayseri Hava İndirme Birliği'nin gelmesi ve saldırganlara ilk defa müdahale edilmesiyle, ani bir şekilde bastırılması. 


25 Aralık 1978— 


Mahallelerden askeri birlikler- 


ce ölülerin toplanması. Ve göç. Açlık sürüyor. 


26 Aralık 1978— 


Saldırılarda askeri uzman ro- 


lünü oynayan MHP militanlari şehirde görülemiyor. Sıkıyönetimin ilanı. 


9 Ocak 1979— 


Katliamda sorumluluğu görü- 


len İl Jandarma Alay komutanı görevden alınıyor. Önemli tutuklamalar bekleniyor. Sivillerden 400 tutuklu, 600 kişi gözaltında. MHP'liler bıyık kesiyor, saç kesiyor, gözlük 


takıyor. 


Çiçek Sinemasına 


bomba atan MHP'li Ökkeş Kenger yakalandı. 


Aralık ayı başında Mehmet Leblebicioğlu” nun emriyle ÜGD'li militanlar bu okulun bahçesinde gösteri yaptılar 
ve slogan attılar. 13 
Aralık, 1978 günü gene oLeblebicioğlu'nun emriyle ÜGD'de toplantı yapıldıktan sonra, maçtan dönen öğrenciler MHP'li militanların kışkırtmasıyla Endüstri Meslek Lisesini bastılar. Öğretmen Mustafa Yüzbaşıoğlu'nun yakasına ya-Pışıp tartakladılar. Müdüre hakaret ettiler. On kadar devrimci öğrenciyi 
dövdüler. Öğrenciler, 15 
imzalı bir dilekçeyle Valiye başvurdular. 11 faşist elebaşının isimlerini verdiler ve bunları kışkırtan dört MHP'li öğretmenin de hakkında şikayette 

bulundular. Öğrencilerin saptadığı saldırganlar şunlardır: Mükremin Sevim, Ömer Kayış, Ham» di Kar, Naci Genç, Ender Arı, Zeki Kaçmaz, Cafer Yıldırım, Erdal Karahan, Hidayet Sarı, Fehmi Dobur, ve Nevzat Çıngıllı- 


oğlu. MHP'li öğretmenler ise, Orhan Çatak, Yusuf Kalkan, Savaş 


Kıyak ve Mehmet Güler" di. 

Şikayet dilekçesinde bu kişilerin okulda can güvenliğini ortadan kaldırdıkları ve bu kişiler hakkında yasal işlem ya- 


i olduğu için, bu işyerinin eşyalarını dışarı çıkarıp tahrip ettiler. 


pılması gerektiği, aksi takdirde kısa sürede cinayet işleyecekleri belirtiliyordu. Nitekim, 21 Aralık 1978 Perşembe günü MHP'li militanlar iki öğretmeni öldürdüler. Mustafa Yüzbaşıoğlu ölme- den önce katillerin ismini emniyet yetkililerine şöyle açıkladı: 

“Bana ateş eden şahıs, 1.65 boylarında, kıvırcık saçlı birisiydi. Ama cinayeti tertipleyenler Mükremin Sevim, Ömer Kayış ve Hamdi Kar'dır." 

Cinayetten önce, dört öğrenciye MHP'i militanlar tehdit mektupları göndermişlerdi. Öğrenciler, yazıdan mektubu göndereni tanıdılar. Savcılığa başvurdular. Tehdit eden MHP'li milita- nın kimliği şikayet dilekçesinde yazılıdır ve dilekçe hâlâ savcılıkta bulunup, soruşturması devam etmektedir. 
Leblebicioğlu'nun faaliyetleri bunlarla da bitmemektedir, En büyük görevlerden biri kendisine düşüyordu. Nitekim, 
19 Aralık 1978 Salı günü 
Çiçek Sineması tertibini düzenledi. Merkezi Ankara'da olan bu tertibin düzenlenmesinde, Leblebicioğlu'nun baş yardımcısı Ökkeş Kenger'di. 
İkinci yardımcı kim miydi? O da Emniyet Müdü: rü Kamuran Korkmaz'dı. 


YARIN: Çiçek Sineması olayı, Emniyet Müdürünün 


rolü ve olayların gelişimi 


